n hallelar, birleşin ? 


` DİSK icindeki he CİN 
ARUS bösineikolunu “KOMÜNİST kirmak i için ileri! PARTİSİ eğ 5 11. KONGRE 
BILDIRISI 
MAO ZEDUNG 


TÜRKİYE'DE VE 
DÜNYADA ANILDI 


TOPRAKAGALARININ VE | 
EMPERYALİST UŞAKLARININ PARTİSİ 


-MHP'NIN 
BİR BAKANI DAHA: 


i. 


Toppy Ea 


H. Birliği nin hile ve tertipleri 


Bizler, "Çakırkaya'dan bir grup devrimci" ımzası iie H. Birliği'nin 15. sayısında yayınlanan "Halkın Sesi oportü- 


nistlerire karşı bizim de mücadelemiz olacak" yazıya değinmek istiyoruz. 

Daha önce izlediğimiz Halkın Sesi'nden bir süre uzak kaldık. Özellikle | Mayıs ve seçimler konusunda Halkın Sesi'nin siyasetini kavramadığımız sıralarda H.Birliği'nden kişiler bizimle ilişki kurdular. Aydınlık ve Halkın Sesi düşmanlığı temelinde yürüttükleri mücadelede bizim siyasi meseleleri kavramamamızdan yararlanarak göstermelik bir mektup yazdılar. Mektupta Halkın Sesi'ne hemen oportünist damgasını vurduk. 

Ayrıca siyasi meseleleri kavramadan bazı konulara bilinçsizce katıldık. Ancak H. Birliği'nde yayınlanan mektubun ilginç olan yanı şu ki, çoğu konularda bizimle hiç mi hiç ilgisi olmayan iddialar yer almaktadır. Örneğin, Areli Aşireti ağalarından Hüseyin Erkanlı'yı destekleme, Halkın Se - si'nden ayrılıp H. Birliği'ne geçme, halkın kafasını bulandırma, halkın mücadelesini CHP'nin kuyruğuna takma vb gibi tahrifatlar yapılmıştır. Bu tahrifatlar bizim dışımızda bizim adımıza yapılan adice iftiralardır. 

Ancak bizler mektubun yayınlanmasından sonra bunların gerçek yüzünü gördük. Mektuptaki tahrifatları ve eleştiriyi ciddiye almadığımızı açıklıyoruz. 

Bizler, bundan böyle proleter devrimci fikirleri mücadelemize rehber alarak, proleter devrimci saflardaki yerimizi almaya kararlıyız. Mücadelemiz bundan böyle iki süper devlete, toprak ağalığına ve büyük burjuvaziye karşı devam edecektir. -Bu mektubun bir örneğini de H. Birliği ' ne 


başlıklı 


AMASYA 


Amasya Piyade Tugayı genellikle 
Kürt acemi askerlerin eğilimlerinin yapıldığı bir birliktir. Askerlerin yaşama şartları çok kötüdür. Bir yatakta üç kişinin yattığı zamanlar olmaktadır. Ko guşlar havasız ve pistir, sağlık koşullarına uygun değildir. Haftada 5 dakika banyo süresi vardır. Bit pire cirit atmaktadır. 

Eğitim birliğine ilk defa gelen erlere sırf gözdağı vermek için dayak atılır. Bu dayak sonucu kulak zarı patlayan, ayağı, eli, çenesi kırılan erlere sık sık rastlanmaktadır. Bunun yanında kantinde satılan pahalı ve bozuk mallarla erler sömürülmektedir.Erlerkantin- den alışveriş yapmak zorundadırlar. 
Çünkü karavana hem yetersiz,hem de çok kötüdür. Tugay'da kurulan lahmacun fırınının başına getirilen astsubay I yıl sonra çiftlik satın almıştır. Para kaynaklarının başında bulunanlar da kısa zamanda fabrikalardan hisse satın almışlardır. 

Gece derslerinde gerici ve ırkçı fikirleri aşılamak istiyorlar. Bazı subaylar gece nöbetlerinde getirdikleri fa şist kitapları zorla askerlere dağıtmak tadır. Bütüni bunların yanısıra,her gece tugay sinemasında en adi seks filimleri gösterilmekte, askerler içinter tiplenen gecelerde dansöz oynatılmak - tadır. Buna karşılık devrimci yayımların okunması yasaktır. Sık sık yayınlanan ve tugay personeline okutturulan ge- 


Piyade tugayında erlerin durumu 


nelgelerde ismi de verilerek Aydınlık; Halkın Sesi gibi dergilerin okunması;okutturulması ve bulundurulması halinde ağır cezalar verileceği duyurulmakta - dır. 


“Faşist fikirlere sahip olan üst rutbeli bir subay, bölüğünden çay ve şeker alma bahanesiyle zorla para toplamıştır. Bu paraları Amasya Ülkü Ocakları na vermek isterken, bir astsubay tarafından durum ortaya çıkarılmıştır. Bunun üzerine toplanan paraları erlere tade etmek zorunda kalmışlardır. Bi? 
kısım subaylar da parakarşılığı izine çıkartmakta, para verenlerin dağıtımda iyi yerlere düşmelerini sağlamaktadır . 
Son zamanlarda ırkçı bir uygulamayla Ermeni ve Rum olanlar Rus hududuna gönderilmektedir; 

Tugayda her yıl kantin, gazino, Orduevi gibi yerlerin komutanlıklarına seçimle yeni kişiler getirilmektedir. Bu iştüm subay ve astsubaylar arasında gizli oyla yapılmaktadır. Bu gibi yer- 


ler yıllardır yiyici bir grubun elindeydi. 


Bu yıl yapılan seçimlerde yurtsever subaylar 80, faşist grup ise 20 oy aldı. 
Faşistlerin oyları bölmek için tarafsız diye çıkarttıkları aday ise 30 küsur oy aldı. Fakat seçim sonuçları iki gün sor ra iptal edildi. Tugay komutanı kazanan listeyi iptal ederek, faşistleri yönetime getirdi, 

Bir Asker 


gönderiyoruz. 


Pülümür Çakırkaya'dan Bir Grup Devrimci 


“FAŞİST MİSK SENDİKASININ 
PATRON UŞAĞI YÜZÜNÜ TANIDIK! » 


Biz Kartal Yakacıkta Tapa Mantar fabrikasında çalr şan işçiler fabrikaya sendika.getirmek istedik. Bu arada bir hata işleyip fabrika 


da işçi kılığındaki faşistlere de bu meseleyi duyurduk. Bu hatamızı kavrayınca yine ha talı bir şekilde sendika meselesinin konuşulmamasına 


. karar verdik. Bu durumdan 


faydalanan faşistler; işçilere baskı yaparak ve faşist demagoji ile onları kandırarak MİSK'e bağlı o Türk 
Metal-İş'e üye olmaya razı ettiler, Devrimci sempatizanı birkaç arkadaşda faşistlerin iyi niyetli görünmelerine aldanıp Türk Metal-İş'e üye oldular. 
Bizlerse faşist demagoji- ye karşı kararlı bir mücade le yürütemedik. Daha sonra işçilerle konuşup tartıştık. 
MİSK'in ve Türk Metal-İş! - in gerçek yüzünü görerek , yirmi işçi bu sendikadan is- 


tifa etti, Fabrikada tecrit ol 


Gusıarını gören faşistler, iýçileri tehdit etmeye başladı lar. 15 işçiyi işten attırdı li lar. Biz işçiler bir kere daha gördük ki, MİSK sözde işçi sendikası. Yaptığı ise patron uşaklığı. 

İşçiler daha önce de dört kez sendika getirmeye çalışmışlar. Ama Tapa Man tar'a bağlı Tasaş'ta Maden- 
Iş'in 250 işçiyi sattığını bik dikleri için revizyonist sendika ağalarından nefret ediyorlar, Biz biliyoruz ki, revizyonist sendika ağalarına karşı ve faşist sendikacıla:» 


DERGİ SATIŞLARINDA İKİ TUTUM 


Geçen hafta Haydarpaşa 


"Devrimci Yol" dergisinin satışı yapı- 


treninde 


H. Birliği dergilerini satan izlemiştim. Onların da tavır ve 


gençleri kılık 
Yol " 


rimci militan olduklarını göstermek istiyorlar." Aslında, halktan kopuk - 


lırken, şahit olduğum bir olayı yazmak istiyorum, Herkes yerine oturmuş tre- nin Kalknıasını beklerken, içeriye birdenbire "oligarşiye karşı savaş" diye nara atan gençler girdi. Herkesin "ne oluyor, basıldık mı" düşüncesiyle yerinden sıçradığını söylersem, abartmış sayılmam, Yanımda oturan kadın, korkuya kapıldı ve savunma amacıyla çocuğunu göğsüne bastırdı. Kompartımana giren ve sâvaş naralarını sürdüren gençlerin kılık kıyafetleri de, gericilerin kamu oyunda yarattığı "anarşist", "terörist" tipine uyuyordu. Birçoğunda saç sakal birbirine karışmıştı. 
Sonuç olarak okadar bağırmalarına rağ men, bir tek dergi bile satamadılar ve çekip gittiler. 


Daha önce de H. Yolu, H. Kurtuluşu ,, 


“HALKIN S 


M e Ey e EN 
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Bk ni T İm m > 


kıyafet bakımından, "Devrimci dergisini satanlardan farkları yoktu. 

Hepsinin sözlerinden "kan" damlıyordu. Sloganları gayet keskindi. Birkaç örnek vereyim:"'Dökülen kanların hesabı sorulacak", "kanları yerde kalmayacak", "yoldaşlarımızın kanma gir- 


diler" ve bir de "kahrolsun-yaşasın" e 


debi yatı, 


Başka bir yerde halktan bazılarının yollarını değiştirdiklerini gözledim. 
Sorsanız, bu kişiler "devrim propagan dası" yapıyorlar. Hatta bunlardan bazıları, yakasını bağrını açıp,bir omuzunu da şöyle biraz kaldırıp öyle bir yan duruyor ki, değme kabadayı yanında solda sıfır kalır. "Herhalde", diye düşündüm, "kendilerinin ne kadar 'dev 


luklarının tipik ifadesi. Halk bu gibilerinin yüzüne bile bakmıyor. İşin üzücü yanı, bunları. "devrimcilik" adına yapmaları. Devrimciler yukarda saydığımız olumsuz örneklerin tam tersini yapmalıdırlar. Dergi satan devrimcilerin kılık kıyafetleri düzgün olmalıdır. İkincisi, halkı rahatsız etmeyecek ve tepki yaratmayacak bir ses tonuyla bağırmalı. Bu ses, halkın içinden, ona seslenen bir ses olmalı, Ü- 


çüncüsü kesin olarak slogancı olmamalı, 


Dergi satmak, bir anlamda da propaganda yapmak demektir. Dergi satma- nın yarattığı olanaklardan faydalanmalı, güncel konuları devrimci içeriğiyle birlikte anlatmalıyız. 


İstanbul'dan Bir Okuyucu 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ra kargı mücadele edilmeksizin bagarıya ulagılamaz. 
Tapa Mantar'dan devrimci bir işçi 


MEHMET ERTÜRK 
JAVA'DA ÜÇ İŞÇİYİ 
SENDİKA ÜYELİĞİNDEN 
ATTI 

Java Motor Fabrikasında çalışan üç işçi, Rus uşağı 
Mehmet Ertürk'ün imzasıyla "kesin ihraç" Oo cezasına çarptırıldı. Üyelikten atılan 
Java işçileri şunlardır; Aslan Uzunok, Hüseyin Aydın ve Arif Küçük. 

Revizyonistler bundan bir müddet once de Java işçilerinden altısının üyeliğini askıya almışlardı. Bunun üzerine patron işçilerden - Hasan Aydın'ı derhal işten atmıştı. İşçiler temsilci seçimlerinde revizyonistlerin tutumunu protesto ederek, ü yeliği askıya alınan iki işçiyi temsilci seçtiler. Revizyonistler işçilerin tepkisini görünce bu duruma ses çıkartamadılar. Bu iki işçi, üyelikleri askıda olduğu hal de işçilerin desteğiyle uzun müddet temsilcilik yaptılar. 
Şimdi revizyonistlerin üç işçiyi daha üyelikten atması, işçilerin tepkisini daha da arttırmış bulunuyor. 


Kartal'dan bir devrimci 


a e Şi 


DİSK içindeki 
Rus beşinci kolunu 


kırmak için ileri / 


Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Maden-İş sendikasının Kongresi yapıldı. Maden-İş'teki revizyonistler Kongreyi işçi sınıfından gizli tuttular. Aradan on gün geçtiği halde Kongre hakkında hiç bir açıklama yapılmadı. Revizyonistlerin yayın organları dahi Kongreden sözetmemeye özellikle dikkat gösteriyor. Şimdiye kadar alınan tek bilgi, Kemal Türkler ile Mehmet Ertürk'ün tekrar Genel Başkanlığa ve Genel Sekreterliğe, Halit Erdem ve Murat Tokmak'ın ise Başkan Vekilliklerine getirildikleri oldu. 

Kapalı kapılar ardında tezgahlanan Maden-İş Kongresi revizyonistlerin işçi sınıfı içinde nasıl tecrite' gittiklerini o bir daha ortaya koydu. Kongre öncesinde yapılan lokal temsilciliği ve delege seçimleri de revizyonistlerin işçi sınıfı üzerindeki sultasının sarsıldığını gösteriyordu. Revizyonistler Maden-İş'te (o çöreklendikleri mevkileri kaybetmemek için bu seçimlerde her türlü hile ve tertibe başvurdular. Kaybedeceklerini gördükleri birçok fabrikada lokal temsilciliği seçimlerini yaptırmadı - lar. Devrimci işçilerin kazandığı temsilcilikleri iptal ettiler, Devrimci temsilcileri sendika üyeliğinden ihraç ettiler. Ve şimdi işçi sınıfına yasakladıkları Kongrey- le halk düşmanı faaliyetlerine bir yenisini daha eklediler, DİSK içindeki Rus beşinci kolu bugün ancak kapalı kapılar arkasında çevirdikleri dalaverelerle ve tüzük sahtekarlıklarıyla ayakta durabilmektedir. 


Revizyonistlerin Maden-İş'in başına getirdikleri adamlar, 4. Bölge'de işçilerden yediği şamarla devrilen Halit Erdem ve 4. Bölge'de delege seçimlerinde işçi sr nıfının elinden canını zor kurtaran Mehmet Ertürk'tür. İpliği pazara çıkan revizyo - 


nistler şimdi sendikaların başına getirili - yor. Revizyonistler sendikaların - başına getirecekleri adamlarını işçi sınıfının mücadeleyle süpürüp çöplüğe attığı halk düşmanları arasından bulabilmektedir. İşçi 


sınıfının mücadelesi bunların yüzlerine tak 


tıkları "sosyalizm" maskesini yırttıkça revizyonistler bir avuçluk ihanet çeteleriyle ortada kalmaktadırlar. 


Maden-İş Kongresi ve.-sendikalardaki son gelişmeler, revizyonisuerin işçi sınıfı içinde hiç bir güçleri olmadğını bir daha ortaya koyuyor. Revizyonistler bütün umutlarını sosyal-emperyalist Yeni Çarlar- dan aldıkları desteğe bağlamışlardır. Bunlar Moskova'daki efendilerine sırtlarını dayayarak işçi sınıfı üzerinde hegemonya kuracaklarını ve onun mücadelesini bastıracaklarını sandılar. Revizyonistler böylece yurdumuzu hiç bir direnmeyle karşılaşmadan Yeni Çarlara teslim edeceklerini hayal ediyorlardı. Ama şimdi işçi sınıfının devrimci rüzgarı bunların bütün hayallerini paramparça ediyor. İşçi (o sınıfı revizyonistlerin Rus uşağı ve halk düşmanı yüzünü her geçen gün daha iyi görüyor ve bunlara karşı mücadeleye atılıyor. Rus beşinci kolunun ayağının altındaki zemin kayıyor. Demir Döküm'ün, oGıslaved'in , Simko'nun, Boronkay'ın, Tezsan'ın daha birçok fabrikanın yiğit işçileri her gördükleri yerde revizyonistlerin yakasına yapışıyor ve hesap soruyor. Revizyonistlerin sendikaların tepesinden işçi sınıfının bağrına doğru hançer gibi uzattıkları beşinci kol faaliyeti artık açığa çıkmıştır. İşçi sınıfı, tabandan kovaladığı revizyonistleri şimdi sendikaların tepesinde kuşatmıştır . 
Rus beşinci kolu tepede bir ur gibi kalmıştır. Beşinci kol işte bu yüzden sendikalar- 


da kaptığı koltuklara telaşla sarılıyor. 
Menfaat çetesinin üyeleri işçi Oo sınıfından duyduğu korkuyla birbirine sarılıyor. Şimdi bunların saltanatlarını sürdürebilmek için İstanbul Belediye Başkanı sözde CHP' li Ahmet İsvan'ın himayesinde gizli kongreler düzenlemekten ve her türlü hile ve zorbalığı uygulamaktan başka çareleri kal - mamıştır. 

Bugün hâlâ revizyonistlerle birlikte yürümekten menfaat umanlara da söyleyeceklerimiz var. Bunlar (o revizyonistlerle beraber olmakla ne elde edeceklerini görmek için yine onların akibetine bakmalı - dırlar. "Revizyonistlerden hesap soraca- 


ğız" diyen Gıslaved işçilerini hatırlamalr ` 


dırlar. Bunlar akıbetlerini gidip; Halit Erdem'i kapı dışarı eden Kartal: işçilere sormalıdırlar. Bunlar kaderlerini işçi sınıfıyla değil de, Rus uşaklarıyla birleştirmekte ısrar ettikleri sürece, tıpkı revizyonistler gibi işçi sınıfının gazabındankurtulamayacaklardır. 

Şimdi işçi sınıfı içinde revizyonist zinciri kırmak için şartlar çok elverişlidir. 
Hemen her yerde revizyonistlere karşı bir muhalefet gelişiyor. Bu şartlar, Rus beşinci koluna karşı daha cesur ve örgütlü bir mücadeleyi gerektirmektedir, Her fabrikadaki öncü işçiler insiyatifi ellerine almalı, muhalefetin başma geçmeli ve bunu örgütlemelidirler. Öncü işçiler tezgah başında, paydoslarda, servis arabasında, her yerde revizyonistlerin bağımsızlık ve devrim düşmanı karakterini anlatmalı ve fabrikalarındaki en geniş işçi kitlesini bunlara karşı mücadeleye seferber etmelidirler. Her fabrikada muhalefet daha da "derinleştirilmeli ve örgütlenmelidir. İşçi sınıfı bir avuç Rus uşağına karşı herkesle birleşmeli ve bunları yıkmalıdır. 


HALKIN SESİ 


DİKERDEM 
DOSYASI: 


Geçen sayımızda sahte Barış Derneği Başkanı ve eski Büyükelçi Mahmut Dikerdem'in Kıbrıs'a karşı başından beri savunduğu ve hâlâ da savunmakta oldugu şoven politikayı teşhir etmiş — tik, Bilindiği gibi Dikerdem Kıbrıs'la ilgili görüşlerini sahte Barış Derneği'nin başına geçtiği günlerde Günaydın gazetesinde ya yınlamıştı, "Kıbrıs Dosyası" nda daha ne mallar var. Dikerdem'in çektiği barış nutuklarıyla neyi maskelemeye çalıştığı bu dosya- da sergilenmektedir. 


Şimdi onun "Kıbrıs Dosyas1''ndan küçük bir bölüm okuyalım; 


"Kıbrıs Türklerinin haklarını İngiltere'nin de katıldığı üçlü bir garanti altına almıştık, Veen önemlisi, üçlü garantiye de güvenmeyip, gerektiğinde tek başımıza 


Kıbrıs Türklerini savunma- Yani müdahale hakkımızı da taraflara kabul ettirmiştik... İtiraf etmek gerekir ki böyle "Dört başı ` mamur" bir anlaşma herhangi bir memleketin diplomasi tarihinde büyük bir zafer olarak yer alabilir."(12 Nisan 1977) 

İşte Dikerdem gibi şovenlerin ve fetihçilerin kitabında bunlar yazılıdır: Başka ülkelerin içişlerine karışma, bağımsız bir ülkenin topraklarını işgal,İşte Türk fetihçileri 1974'de bağımsız Kıbrıs devletine saldırırken Dikerdem'in göklere çıkardığı bu anlaş maya dayanmışlardı. Büyük diplomasi zaferiymiş! Ne zaferi ? 
Türkiye'yi dünyada yapayalnız bırakmak mı zafer? Bağımsız bir ülkenin topraklarını işgal etmek mi zafer? Kıbrıs'ın iki toplumdan halkına çektirilen acılar mı za- 


fer? Yunanistan'la düşmanlık körüklemek mi zafer? Yoksa Yeni 
Çarlara Akdeniz'e pençelerini uzatma ortamı hazırlamak mı zafer? Tam da Brejnevlerin işine yarayan bir zafer. Böyle bir zaferden sadece Dikerdem gibi emperyalist hizmetkarları kıvanç duyabilir. 


Dikerdem bir de kendisi hakkında böbürlenerek şunu ilan ediyor :" Kıbrıs sorununda başından 


beri çalışmış ve emeği geçmiş bi 


ri olmak." İşte Brejnev'in madak yasını hakeden de budur. Sosyalemperyalistler Dikerdem'i bu meziyet ve marifetlerine bakarak 
Barış Derneği'nin başına getirmişlerdir. 

İşte Dikerdem "'barış"tan ne anlıyorsa, sahte Barış Derneği de onu anlıyor. 


‘Brejnev in madalyasını nasıl hakettim?” 


Şimdi dergimizin Dikerdem' le ilgili ilk yayınını doğru bulmadık- 


larını söyleyenlere soruyoruz:. Di 


kerdem'in Günaydın gazetesinde 


yazdıkları damı "özel görüşme"? 
Bırakalım kendimizi aldatmayı . 
Dikerdem neyin hizmetinde oldugunu günlük bir gazetede cümle aleme ilan etmiş bulunuyor. Sosyal-emperyalistlerin Dikerdem'i sahte Barış Derneği'nin başına ge tirmeleri aslında gerçeği görmek isteyenler için bulunmaz bir fırsattır. Rusya'nın "barış" palavralarının altında ne yattığını an lamak için ciltler dolusu kitap okumaya gerek yok: Dikerdem'in geçmişiyle bugüne bakmak yeter! 

Gelecek sayılarımızda Dikerdem'in dosyasını açmaya devam edeceğiz. 
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Toprak ağalarının ve emperyalist usaklarınn partisi MHP'nin 


MHP'li faşistler toprak reformu masalını Türkeşçilerin toprak reformu - nu nasıl sahtekarca kullandıklarını görebilmek bunların adamlarına bakmak yeterlidir, Dergimiz 122. 
sayısında MHP'li Gümrük ve Tekel Bakånı Gün zak'ın nasıl zalim bir toprak ağası ve vurguncu tüccar olduğunu ortaya koymuştu. Bu sayımızda keş'in Sağlık Bakanı Cengiz Gökçek'i Dergimiz muhabirlerinin bu amaçla Urfa'nın Halfeti, Antep'in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde araştırmayı okuyucularımıza sunuyoruz. Bu bilgiler Urfa ve Antep köylüleriyle yapılan konuşmalardan el- 


den düşürmüyorlar. 


de edilmiştir. 


GÖKÇEKLERİN 
OSMANLI'DAN BERİ 
SÜRDÜRDÜĞÜ ZULÜM 


MHP Gaziantep milletvekili ve 
Sağlık Bakanı Cengiz Gökçek Doğu' 
da Osmanlı zulmünün simgesi olan toprak ağalarından biri, Gökçeklerin toprakları Urfa'nın Halfeti ilçesinden Antep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerine kadar uzanıyor. Gökçekler bölgenin en verimli,en mümbit topraklarını zaptetmişler,köy köy ele geçirmişler. Köylüler ise ağa topraklarında kul, köle. 

Cengiz Gökçek'in dedeleri bu top raklara daha 1800 yıllarında el koymaya başlıyorlar. O tarihlerde Cen giz Gökçek'in büyük (dedelerinden Mehmet Efendi Urfa mutasarrıfı 
(Vali ile kaymakam arasında bir 


idareci) tarafından Eski Rumkale Katipliğine atanıyor. O zamandan beri de devletle içli dışlı olmaya 


başlıyorlar, Mehmet Efendi o zamanki Rumkale Beyini devirerek ye rine geçmeye çalışıyor. Hatta bunu gerçekleştirebilmek için bir sui - kast da düzenletiyor. Ama suikast başarıya ulaşamıyor ve Mehmet Efendi Urfa Mutasarrıfına: sığınıyor Mehmet Efendi, Urfa Mutasarrıfıyla Rumkale Beyliği üzerine bir pa - zarlık yapıyor. Pazarlık da şu:Meh met Efendi, Rumkale Beyi olacak bu na karşılık da o zaman verilmekte olan aşarın 10 mislini verecek, Yani 


“Beyolabilmek için köylüyü eskisin-— 


den 10 misli ezip, ürününün daha fazlasına el koyacak. Bu pazarlık üzerine Mehmet Efendi "Bey" olarak Rumkale'ye gönderiliyor. Orada Halfeti'yi kurup kendine de "Efendi" ünvanını veriyor. Ondan som ra da başlıyor "ağalığın, efendili— ğin" gereklerini yerine getirmeye. 
Elinde kamçıyla uzanıyor Antep'in toprağına, her uzanışta avucuna bir köy geliyor. 


Cengiz Gökçek'in dedelerinden 


Reşit Bey, Ali Bey, Hamdi Bey, Ömer Bey, Sait Bey, lafız Efendi ve" babası Topal Mehmet Efendi köylünün gözünde gaddarlıkla, soygunculukla, ırz düşmanlığıyla eş anlama gelen toprak ağaları. Bunlardan Reşit Bey;jHalfeti'de Tapu memu rluğu da yapmış. Böylece o zamâna kadar gaspettikleri toprakları kolayca tapularına da geçirmişler. 

Sonra Kurtuluş Savaşı yılları ge liyor. Antep halkı emperyalistlere karşı canını dişine takıp destanlara geçen mücadeleler verirken, Gökçekler köylünün toprağına el koyu - yorlar. Bağımsızlık için halk can verirken, Gökçeklerin burnu bile kanamıyor. Kurtuluş Savaşına katılmıyorlar ama savaştan daha da zenginleşmiş olarak çıkıp, memledillerin- için 
Sa- 


Türtanıtıyoruz . 


yaptıkları 


ketin "efendilerinden" biri oluyor - lar. Yoksulun tepesine çöküyorlar. 
Gözleri toprağa doymuyor. Köylüler o zamanları şöyle anlatıyorlar: 

"Çok zulüm yaptılar, çok. Bunların zulmünü bilmeyen, duymayan kalmadı. Yazmaya kalksan kitaplar almaz." 

Bunlar zalimlikte öylesine pervasızlaşmışlar ki, Reşit Bey kendine karşı çıkan köylüleri hapsetmek için özel bir hapisane bile yaptır - mış. Bunlar zevk için yoldan geçen köylülere ateş eder, "vurabilir misin" diye birbirleriyle bahse girerlermiş. Birçok köylüyü böyle vurmuşlar. 

Köylüler, Cengiz Gökçek'in kayınbabası ve dayısı olan Sait Paga' 
nın da zulmünü anlatmakla bitire - miyorlar. Atıyla ezdiği Kineyin oğlu Mustafa, kendisine karşı geldiği için vurduğu Göçmez köyünden Kıribiş, gönderdiği yere zamanında git mediği için kırbaçlayıp, atıyla ezdiği Köroğlu Arab bu zulmü gösteren birkaç örnek sadece, Cengiz Gökçek'in babası Topal Mehmet Efendi ise Göçmez köyünün o karşısına makinalı tüfekler kurdurmuş, köy - lüleri taramış, Ama köylüler de 
25 tüfekle ona karşi direnmişler, 
köylerini korumuşlar. O Oo zaman, bu zamandır Gökçekler köye giremiyorlar, bu köyden toprak da alamıyorlar. Köylüler Cengiz Gökçek! 
in babası için şunları söylüyorlar : 

"1923 yılından 1940 yılına kadar bir derebeyiydi. Başkasının toprağına, kadınına göz koyar, istediğini zorla alırdı. Bunlar öldürmeden yə şayamazlar. Çok adam öldürdüler. 
Fatih Sultan gibi mal için kardeşini bile öldürmekten çekinmezler, " 

Gökçekler köylüyü birbirine düşürüp kavga çıkartıyorlar. Sonra da hapse düşen köylüye haber yollayıp, "toprağını bize verirsen o hapisten çıkartırız" diyorlar, Köylünün top rağına el koyuyorlar. Köylü hapisten kurtuldum derken ağanın eline esir düşüyor. Bazen de köylüye tohumluk verip yarıcılık teklif yorlar. Teklif ediyorlar ama köylünün bu teklifi reddetme hakkı yok. 
Tabii bir iki sene sonra.da köylünün toprağına tamamen el koyuyorlar . 
Köylüler Köşk, Havuz ve Osmano köylülerinin taşlı ve işlenemeyecek arazilerini para ödeyerek Gökçeklerden parça parça almışlar, Yıl - larca ter döküp toprağı işlemişler. 
Gün gelmiş bu kıraç yerleren verimli araziler olup çıkmış. İşte o zaman Gökçekler toprakları gaspet mişler. Bunun üzerine kendi deyim leriyle köylülerin "kafalarında ışık yanmış!" Ağanın ne mal olduğunu anlamışlar. İşgal etmişler toprak - ları, 

Zulmün olduğu yri direniş de 


edi- Ş 


vardır. Bu topraklar üzerinde de köylüler zaman zaman ayaklanmış- lar, ağaya başkaldırmışlar. Ağalar da köylülerin üzerine jandarma sak mışlar. Ama mücadeleyle köylüler birçok ağa toprağına el koymuşlar. 
Aşağı Kayabaşı, Kuzuyatağı, Sarılar ve Göçmez bu köylerden. Şimdi diğer köylerde de Gökçek'lere karşı toprak mücadelesi gelişiyor. 
Gökçekler kendilerine yönelen direnişi bastırabilmek ve topraklarını daha da genişletebilmek için 1950'lere doğru DP'nin kuruluşuna öncülük ediyorlar. Cengiz Gökçek ' 


.mano), Havuz, Kıroğlu 


MHP'Lİ 
ZALİM 
TOPRAK 
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CENGİZ 
GÖKÇEK 


nlikçe 
Yarımca, Yeniköy, Dereköy, Bülbül 
Soru, Üçgöl, Zıral , Sarılar,Karadağ, Lolacık, Akdeğirmen, Bakırca, Kasaba, Gafar, Saraymağra , 
Gökek, Süleyman obası, 

Halfeti ilçesi: Tavşanviran, Büyükgöğlü, Küçükgöğlü, Cibil, Aram, Ardıl, Arek ve Karamezle. 

Altını çizdiğimiz köyler tamamen Gökçeklerin elinde bulunuyor. 

Gökçekler DP'den sonra bir süre AP'ye ondan sonrada MHP'ye geçiyorlar. Çünkü bugün Osmanlı dan beri devam eden zulmüen iyi 


TÜRKEŞLERİN «TOPRAK REFORMU » 


OĞLUM ALI BEYE, 


TORUNUM CENGİZ. 
-35 Köy, 


in babası DP'nin Araban İlçe Başkanı oluyor. o dönemde Mal Müdür 


seise 


ez 


ları ele geçirmede önemli roloynayan mevkilere de hep kendi adamlarını yerleştiriyorlar. 


OSMANLI'NIN KIRBACI 
CENGİZ GÖKÇEK'İN 
ELİNDE (| 


Cengiz Gökçek Sait Paşa'nın kızıyla evleniyor ve onun ölmesiyle birlikte bütün toprakların sahibi oluyor. Babasından ve dedelerinden aldığı kırbacı köylüler üzerinde artik o sallıyor. Bugün Gökçeklerin elinde bulunan topraklar şunlar: 

Araban ilçesi; Kararnaz, Kendir li, Homurca, Taşdeğirmen, Nüyü - cük, Eski Altıntaş, Beciken, Tosbağlı, Urumanlı (Birlik), Güzey, 
Lulan, Bağlıca, Yaylacık, Sarıkaya, Payamen, Dağdağancık, Kullutuk, Köklüce, 

Yavuzeli ilçesi : Nohutalan (Os - 


iğ ET EFENDİ” NİN 
YASİYETNAMESİ eA 
OĞLUM REŞİT BEYE, 
DÖNÜM TOPRAK , 8 Köy , 
DAMADIM Şair PASAYA, 
DÖNÜM TOPRAK 5 KÖY, 


10000 DÖNÜM TOPRAK, 9 kö 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bu parti temsil ediyor. Antep ve civarında faşistlerin örgütlenmesi tamamen Cengiz Gökçek'in desteğiyle gerçekleştiriliyor. Bir elini de yavaş yavaş sanayiye atan Cengiz Gökçek, Gaziantep Başpınar'da 
Berk civata fabrikasına ve Göllüce de Küçük Sanayi Sitesindeki Çivi fabrikasına ortak olmuş. Bir yandan da komandoların Eğitim Enstitüsü'nü işgal etmelerini"sağlamış. 
Son seçimlerde MHP'ye oy sağla mak için Cengiz Gökçek'in çevirmediği dolap, etmediği zorbalıkkal mamış. Cengiz Gökçek, "Bize oy vermeyenin evini yıkarız, köye sokmayız, göçürürüz" diyor. Köylere "MHP'ye oy vermeyenin buğdayını bile sattırmam" diye haber salıyor 
Bir yandan da köylüye 2-3 dönümlük toprak dağıtacağı vaadiyleMHP' 
ye oy satın almaya çalışıyor. Tabii seçimlerden sonra bütün bu vaadlerin yalan olduğu görüldü. 
Cengiz gökçek seçimlerde "'babalardan, Şeyhlerden" de yararlan- 


bir bakanı daha 


mış. Antep'in Karşıyaka semtinde oturan Ali Baba seçimler sırasında propaganda yapmak için Halfeti! 
ye gidiyor. Ama daha ağzını açar açmaz halk onu kovalıyor. Bu "Ba- 
-banın müritleri'Cengiz Gökçek'in çeşitli tertiplerini gerçekleştirme— de kullanılıyorlar. Geçen'yıl bunlardan ikisi bomba yaparken, bombanın ellerinde patlaması sonucu öldü. 

Cengiz Gökçek oy toplayabilmek için Şöförler Derneği'ni de kullanıyor. Şöförler Derneğinin başkanı 
Mehmet Çapar MHP'li, Köy köy gezerek "MHP'ye oy verenlere ehliyet dağıtacağını " söylüyor. o Bir yandan da seçmenkütüklerine istediklerinin adını yazdırıp, seçimgünü'çevre illerden getirdikleri a - damlarına oy kullandırıyorlar, 

Bütün bunlara rağmen Cengiz 
Gökçek Yavuzeli'nde sadece 190 oy aldı. Geçen seçimde 100 oy aldığı Akbudak köyünden ise MHP'ye sade ce Toy çıktı. Yine Cengiz Gökçek bütün tehditlerine rağmen Araban'da Belediye reisliği seçimlerine adamlarını "MHP adayı" olarak sokamı - yor. 

Antep Eğitim Enstitüsü faşistle - 


rin işgali altında. Buraya gireceköğ 


rencilerin Ülkü Ocakları'na kayıt 


olmaları şart koşuluyor. Zaten bir- 


işe mi girmek istiyorsun, okula mı kayıt olacaksın, emekli aylığını mı alamadın, yoksa devlet dairesinde görülecek bir işin mi var? ÖnceCen giz Gökçek'den veya MHP teşkilatın dan imzalı, mühürlü kağıt getirecek sin. Cengiz Gökçek'in Bakanlığına bağlı Gaziantep Hastanesine laborant olarak girmek isteyen o birine bizzat Cengiz Gökçek şöyle diyor: 
"Bu işin karşılığı Ülkü Ocakları'na kayıt olmaktır." 

1977 ders yılı başında faşistler 
Cengiz Gökçek'in emriyle okullara baskı yapmaya başladılar. Ama öğrenciler yılmadılar ve okulu Türkeş çi faşistlere terk etmemek için mücadeleye atıldılar. Bunun üzerine Cengiz Gökçek civardan topladığı bir otobüs MHP'liyi Halfeti'ye geti - rerek halka gözdağı vermeye Kalkış tı. Öğrenciler köylere haber saldı - lar. Köylüler, öğrenciler, Halfeti halkı toplanınca bu güç karşısında fa şistler "Bizim kötü bir (niyetimiz yoktu, kaleyi gezmeye gelmiştik" di ye otobüslerine binip geri dönmek zorunda kaldılar. 

Cengiz Gökçek Ülkü Ocakları'na dinamit attırıp bunu da devrimcile - rin üzerine yıkmaya çalıştı.Ama bu oyunu da boşa çıktı. Faşistler kendi ifadeleriyle kendilerini ele verdiler. 

Balıken (Yüneli) köyünde Ülkü 
Ocaklılar silah talimi yapıyorlar. 
Yoldan gelip geçeni kurşun yağmu - runa tutarak halka korku © vermeye çalışıyorlar. Zaten komando eği tim kampları Gökçeklerin toprakları üzerinde kurulmuş. Ülkü Ocaklı - lar köylülerin mücadelesine karşı ağaların topraklarını koruyorlar . 
Yarımca köylüleri Gökçeklerin Ya - rımca köyündeki topraklarının dört- te bir hissesini satın almışlar. Da - ha sonra topraklar (o kıymetlenince Cengiz Gökçek buraları geri istiyor. 
Tabii köylüler toprakları vermiyor ve direniyorlar. Bunun üzerine Cen giz Gökçek Ülkü Ocaklılara ve para lı adamlarına, köye baskın düzenleti yor. Zorbalıkla toprakları gaspedi- 


da gerilemiyor ve çevre köy halkıyla birleşerek saldırıyı püskürtüyor- lar. 

Cengiz Gökçek bir yandan silahlı komandolarıyla halkı yıldırmaya çalışırken"bir yandan da faşist ideolojinin yayılmasına çalışıyor. Baba sı Mehmet Gökçek'in Araban'da kur, durduğu Halk Kütüphanesi tamamen ırkçı, faşist kitaplarla doldurulmuş. 

Cengiz Gökçek Bakan olunca işi iyice azıtmış, Bakan olmanın verdi ği bütün imkanları MHP'nin güçlenmesi için kullanmaya başlamış. Köy lüler, 

"O, zaten halka hizmet etmek için değil, MHP'yi daha iyi teşkilatlayabilmek için Bakan oldu. Yoksa halkın sağlığıyla ilgilenirdi. Kendi besili gövdesine bakıp da'Türkiye'de kolera ve bulaşıcı hastalık yok, bunlardan ölen yok'gibi laflar etmezdi" diyorlar. 

Cengiz Gökçek bu yıl 100 kamyon buğday satmış. Ama kamyonlarının her birini başka isimle kaydederek 
2 milyonluk satış için 800 bin lira 
vergi ödemesi gerekirken sadece 
6 bin lira vergi ödemiş. Vurgununa 
vurgun katmak için de kardeşiniTop rak Reformu Müsteşarlığının başı - na getirmiş. İşte bu olay MHP' nin toprak reformu masalının iç yüzünü ortaya koyuyor. Bir yandan köylüye zulmedip elinin uzandığınca toprağı gaspedeceksin, bir yandan da "köylüye toprak dağıtacağım" laflarıyla Toprak Reformu Müsteşarlığınınba şına geçeceksin, Bir yandan "barış çağırıları" yapıp "kardeşlikten" bah sedeceksin bir yandan. da Eğitim Enstitüsü'ndeki öğrencinin, hakkını arayan köylünün üzerine silahlı komandoları salacaksın. 


MHP: 

TOPRAK AĞALARININ, 
VURGUNCU TÜCCARLARIN 
PARTİSİ 


Halfeti köylülerine soruyoruz: 


- MHP'liler ağalıklarıyla iftihar ediyorlar. Bu adamlara ne diyorsu nuz ? 

- Türkiye'de ağalık Osmanlı'nın eseridir. Ağalığa 'Osmanlı' diye bakmak gerek. İşte devlet  büdur. 
Bunlar millet uyanıncaya kadar ağa lıklarıyla iftihar ettiklerini söyleye bilirler. Onlar vatandaşı karın tokluğuna sömürüyorlar. Hatta karın tokluğuna bile değil. MHP'li ağalar vicdansızlıklarıyla iftihar ediyor - lar. Bunlar şimdi de Cumhuriyet agaları oldular. 

İşte, MHP'li Bakanlardan biri daha! Gökçekler zorbalıkla gaspettikleri topraklarla, tapularına ge - çirdikleri köylerle, besledikleri komandolarla, vurgunculukla ve kaçakcılıkla MHP'nin kimlerin parti - si olduğunu açıkca ortaya koyuyor - lar. Bugün faşizmin kırbâcı Cengiz Gökçek, Gün Sazak gibi toprak ağalarının, vurguncu tüccarların elindedir. Faşist diktatörlüğün temel dayanaklarından biri, Osmanlı Sultanlığından beri süre gelen toprak ağalığıdır. Toprağı bunlardan temizlemeden faşizmin kökü kazına - maz. Köylü kitleleri toprak ve hür riyete kavuşamaz. Proletarya önderliğinde Milli Demokratik Dev - rim emperyalizmi yurdumuzdan sö küp atacak ve toprak ağalığını yıka 


-rak bağımsız ve demokratik Türki 


ye'yi kuracaktır. 


TÜM-DER, TÜTED, TMMOB, 
TÖB-DER ve DEV-GENÇ gibi bazı meslek ve gençlik örgütlerinin 
İKD ve İGDileortak toplantılar yapıp, bildiriler yayınladıklarını öğreniyoruz. 

Bu örgütler, İGD ve İKD ile yürüttükleri “ortak çalışmalara 
"MC'ye karşı güçbirliği" adını veriyorlar. İGD ve İKD ise bu faaliyetlere sahte-'TKP'nin bir süre önce ortaya attığı UDC gözüyle bakıyor. Niyetleri ne olursa olsun bu dernekler İGD ve İKD ile ortak top lantılar yaptıkları sürece Rus uşaklarına, kendilerini UDC planı içinde göstermelerine olanak ver - mektedirler, Bir şeyin adının ne olduğunu değil, kimin o siyasetine hizmet ettiğine bakmak gerekir, 

Üstelik bu dernekler, İGD ve 
İKD ile ortak bildirileri artık UDC balonunun söndüğü bir sırada ya - yınlıyorlar. Böylece Politika gazetesinin bir süre önce başlattığı 
"UDC siyasetini tartışalım" kampanyasını bile hasıraltı etmek zorunda kaldığı günlerde, revizyonistlerin rahat bir soluk almasına sebep oluyorlar. 


İGD ve İKD ile birleşilerek MC! 
ye karşı mücadele edilebilir mi ? 
Önce şu soruların cevabı verilmelidir: Sosyal-emperyalizmin yurdumuz üzerinde hegemonya kurmasma taraftar mısmız? 

Yeni Çarların ülkemizin ekonomisini ele geçirmesine ve yurdu - muzu sömürmesine razı mısınız? 

Rusya'nın enerji şalterimizi ele geçirmesini destekliyor musunuz? 

Halkımızın sosyal-faşist bir dik tatörlük altında ezilmesini istiyor musunuz? 

Yurdumuzun Yeni Çarların tank larına yol olmasından yana mısınız? 

Rus savaş gemilerinin boğazlarımızdan vızır vızır geçmesine göz yumacak mısınız? 


Yurt sevgisi taşıyan hiç bir yürek bu sorulara "'evet"' cevabı ve— remez! Ve biz bu derneklerin bütün üyelerinin ve yöneticilerin çogunun bu sorulara "hayır" cevabı vereceklerini biliyoruz. Bu soruları bir kere de İGD ve İKD yöneticilerine sormak gerekir, 


Onların cevabı bilinmektedir. 
Çünkü revizyonistler her fırsatta bu soruların cevabını "EVET" olarak veriyorlar. "Yaşasın Rusya" 
diye bağırdıkları toplantılarda bu - nu açıkça ilan ediyorlar. İGD ve İKD'nin arkasında sahte TKP ve Ye ni Çarların bulunduğunu bilmeyen kalmamıştır. 


Peki, bu adamların MC'ye karşı mücadelesinin anlamı nedir? 


Yurdumuzun kapılarını Rusyat yaaçankim? MC. Kapılarımızın 


Rusya'ya daha fazla açılmasınısa- 


vunan kim? Revizyonistler, Onlar bunu her fırsatta ilan : ediyorlar hem de bangır bangır bağırarak . 

Moskova Radyosu revizyonistlerin 


"mücadele ediyoruz" dedikleri MC! * 


yi her gün övmüyor mu? MC'nin Bakanlarıyla Yeni Çarlar arasındaki muhabbetin arttığını lerden okuyoruz. Revizyonistlerin 
MC'ye karşı çıkmalarının amacı kapılarımızın Rusya'ya daha çok açılmasını sağlamaktır. Halkın 
MC'ye duyduğu tepkiyi sosyal-emperyalizmin hegemonya emelleri k çin kullanmaktır. Onlar derneklere götürdükleri "MC'ye karşı UDC" taktiğini bile Moskova'nın emriyle ortaya atmışlardır, Revizyonistler, değil MC'nin halk üzerindeki zulmüne karşı çıkmak, bizzat kendileri en zalim emperyalistin işbirlikçileridirler. Revizyonistlerin yönetimini gaspettikleri derneklerin üyeleri ve DİSK üyesi işçiler bunların demokrasi, halk ve devrim düşmanı yüzlerini yaşayarak görüyorlar. 


Gerçekten MÜ'ye karşı mücadele etmek, ancak onun Rusya'ya kapılarımızı açma siyasetine ve Rusya'ya karşı mücadele eden halk kitlelerini ezmesine karşı çıkmakla mümkündürl Çeşitli derneklerin MC'ye karşı mücadele etmek için güçbirliği yapmaları elbette olumludur. Ama bu, dünyanın en saldırgan emperyalistinin, yurdumuzun can düşmanının beşinci koluyla aynı masada oturarak gerçek leştirilemez. 


Biz bağımsızlık ve demokrasi # çin bir cephe kurulması talebine yürekten katılıyoruz. Bu derneklerin MC'ye karşı mücadelelerini de destekliyoruz. Ama ancak prog ramının başına Rus sosyal-emperyalizmiyle mücadele maddesini koyan bir cehpe MC'ye karşı da etki- li mücadele yürütebilir. Bu cephe Demirel-Türkeşlerle birlikte İ. 
Bilen revizyonistlerini de hedef almak zorundadır. Milli ve De - mokratik adına ancak böyle layık olabilir. Böyle bir cephe, hem 
TÜTED, TÖB-DER, TMMOB,TÜM 
DER, DEV-GENÇ üyelerinin, hem de bütün yurtsever ve demokratların talebidir, Bütün halkın talebidir. Böyle bir cepheyi gerçekleştirebilmenin ilk adımı iseİGD ve 
İKD gibi dernekleri güçbirliği toplantılarından kovmaktır. 


SEHA L. MERAY'I 
SAYGIYLA ANIYORUZ 


Siyasal Bilgiler Fakültesi Devletler Hukuku profesörlerinden, Türk Dil Kurumu Başkanı Seha L. Meray, yakalandığı ağır hastalıktan kurtulamayarak 12 Eylül 1977 günü 


hayata gözlerini yumdu. 


Seha L. Meray, uzun yıllar sürdürdüğü öğretim üyeliği görevinde binlerce öğrenciyi yurtsever fikirlerle yetiştirdi, Üniversite özerkliğinin ve düşünce özgürlüğünün ka- 


rarlı bir savunucusuydu. 


Seha L. Meray, halkını , yurdunu seven, Türkiye'nin bağımsız bir dış siyaset izlemesi ve kendi gücüne dayanmasını savunan yurtsever bir aydındı. 

Meray'ı saygı ile anar, ailesine başsağlığı dileriz. 


gazete- 


. 
ptu aiaa d gü eğe 


İpi a A lr! 


rl imes 


UE ip ei ME | #* ağır 


yor. Ama köylüler bunun karşısında 
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123, sayımızda Çin Komünist Partisinin 11. 
Kongresinin bildirisinin bir özetini sunmuştuk. 


Aşağıda bildirinin tamamını yayınlıyoruz. 

Çin Komünist Partisinin ll. Kongresi 12-18 Ağustos 1977 tarihleri arasında Pekin'de yapıldı. 

Parti Kongresinin başkanlığını bilge önderimiz Başkan Hua Guo-feng yaptı. 

Bu Parti Kongresi, büyük önderimiz ve öğretmenimiz Başkan Mao Zedung'un ölümünden sonra,Par timizin Vang Hung-ven, Çang Çun-çiao, Çiang Çing ve Yao Ven-yuan'ın "Dörtlü Çete"sini ezerek büyük bir zafer kazandığı bir zamanda toplantıya çağırıl — dı. Bu Kongre, Başkan Mao'nun büyük bayrağını yükselten ve Başkan Mao'nun proleter devrimci çizgisine, Marksizme, birlik ve bütünlüğe, açıklık ve dürüstlüğe sımsıkı sarılan bir kongreydi. Bu bir birlik ve zafer kongresiydi. 


l Ağustos günü Parti Kongresinin hazırlık top - 


lantısı yapıldı. Toplantı, Parti Kongresi için 223 
delegeden oluşan bir Başkanlık Divanı seçti. Divan Başkanlığına Hua Guo-feng yoldaş seçildi. Yeh Cien-yin , Deng Siao-ping, Li Sien-nien ve Vang 


Dung-sing yoldaşlar Divanın Başkan Yardımcılıklarına ve Vang Dung-sing yoldaş aynı zamanda Başkanlık Divanı Genel Sekreterliğine seçildiler. Hazırlık toplantısında bulunanlar, 10. Merkez Komitesi 3, Genel Toplantısı tarafından bu Kongre için tek lif edilen üç noktadan ibaret aşağıdaki gündemi oybirliğiyle kabul ettiler : 

l- Merkez Komitesinin siyasi raporunun sunulm: sı, 

2- Çin Komünist Partisi tüzüğünün değiştirilmesi ve Parti tüzüğünün değiştirilmesi üzerine raporun sunulması, 

3- Merkez Komitesinin seçimi. 

Toplantı, Vang Dung-sing yoldaşın sunduğu Merkez Komitesi Siyasi Bürosunun ll, Parti Kongresi delegelerinin temsil yetkilerinin kontrolu hakkında raporu oybirliğiyle kabul etti. Raporda şu tespit yapılıyordu: Kontrol sonucunda bütün Oo delegelerin hukuki temsil yetkisine sahip oldukları ortaya çık - mıştı. 

Bu Parti Kongresine bütün Partinin 35 milyondan fazla üyesini temsil eden 1510 delege katıldı. Onlar, çeşitli bölgelerin ve birliklerin Parti örgütleri tarafından Partinin demokratik merkeziyetçilik ilkelerine kesinlikle uyularak, ciddi bir şekilde kitle çizgisi izlenerek ve birçok görüşmelerden sonra resmen seçilmişlerdi. Bu seçimde Parti içinde ve dışında kitlelerin düşünceleri en geniş bir şekilde dinlenmişti. Delegeler arasında Partinin kuruluş yıllarından Büyük Proleter Kültür Devrimine kadar sınanmış yaşlı, orta yaşlı ve genç Parti üyeleri vardı. Delegelerin çoğu en iyi, örnek işçiler ve savaş kahramanlarıydı. Pek çoğu "Sanayide Daçing'den öğren" ve "Tarımda Daçay'dan öğren" hareketlerinde öne çıkmış Parti üyeleriydi. Delegelerin yüzde 72,4'ü işçi, köylü, asker ve diğer emekçiler, yüzde 6,7'si devrimci aydınlar, yüzde 20,9'u devrimci kadrolardı. Kadınlar bütün delege lerin yüzde 19'unu, milli azınlıklar yüzde 9,3 ünü orta yaşlı ve gençler ise yüzde 73,8'ini oluşturuyoı du. Parti Kongresine Tayvan eyaletindeki Parti üyelerinin delegeleri de katılmışlardı. 
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,rüyordu. Onları sık sık büyük bir ciddiyetle 


Parti Kongresi, 12 Ağustos günü öğleden sonra saat 3. 30'da Büyük Halk Kongre Salonunda tören- le açıldı. Bilge önder Başkan Hua ve Başkan Yardımcıları Yeh Cien-yin , Deng Siao-ping, Li Siennien ve Vang Dung-sing trübünlerde gözüktükleri zæ man, bütün delegeler ayağa kalkarak uzun süre coşkuyla alkışladılar. : 

Başkan Hua Guo-feng Parti Kongresinin açıldığını ilan etti ve bahdo "Doğu kızıldır" marşını çalmaya başladı. 

Başkan Hua, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi adına Parti Kongresine Siyasi Raporu sundu. 
Başkan Hua önce orada bulunan bütün yoldaşları, Partimizin, Ordumuzun ve Halk Cumhuriyetimizin Kurucusu, ülkemiz proletaryasının ve bütün milliyetlerden halk kitlelerinin büyük önderi ve öğretmeni Başkan Mao Zedung'un, halkımızın büyük pro- 


leter devrimcileri ve Başkan Mao'nun uzun süre sınanmış yakın mücadele arkadaşları saygın Başbakanımız Cu En-lay ile Ulusal Halk Kongresi Da- 


imi Komitesinin saygın Başkanı Çu Teh'in, 10. Parti Kongresinden bu yana ve geçtiğimiz yıllarda ölen ve hepsi de halkımızın devrimci davası için çok büyük hizmetlerde bulunmuş olan Kang Şeng, DungBivu, Li Fu-çun, Çen Yi ve Ho Lung yoldaşların Merkez Komitesinin ölmüş olan bütün üyelerinin ve Parti ve devrim için önemli katkılarda - bulunan bütün diğer yoldaşların anısına saygı duruşuna çağırdı. 

Başkan Hua raporda şöyle dedi: "Bu Parti Kongresinin büyük tarihi görevi, Başkan Mao'nun büyük bayrağını yükseltmek, onun eserini devamettirmek, Vang-Çang-Ciang-Yao 'Dörtlü Çete' sine karşı mücadelenin sonuçlarını toparlamak, Partinin esas çizgisinde ve proletarya diktatörlüğü altında devrimin sürdürülmesinde sebat etmek, Parti içinde ve dışında bütün olumlu etkenleri hem yurt içinde hem dışında harekete geçirmek ve birleşilmesi mümkün bütün güçlerle birleşmek, zincirin esas halkasını kavrayarak ülkede büyük bir düzen kurmak şeklinde ifade ettiğimiz stratejik kararın gerçekleştirilmesi için ve ülkemizi daha bu yüzyılda büyük, modern ve güçlü bir sosyalist devlet haline getirmek için mücadele etmektir." 

Başkan .Hua şuna işaret etti; "50 yıldan fazla bir zamandan beri Çindevrimindekibütün zaferler, Başkan Mao'nun önderliği altında ve onun devrimci çizgisinin rehberliğinde kazanılmıştır. Başkan Mao' nun bayrağı Çin halkının devriminin zafer bayrağı - dır. Başkan Mao, Marksizm-Leninizm mirasını devraldı, savundu ve geliştirdi. O, zamanımızınen büyük Marksistiydi. Mao Zedung Düşüncesi Marksist-Leninist teorinin hazinesinde en yeni zenginlik ve Başkan Mao'nun zamanımıza bıraktığı en değer- li mirastır, Mao Zedung Düşüncesi bayrağı,dünya halklarının devrimi için de zafar bayrağıdır. Başkan Mao'nun devrimci teori ve pratiğinin Çin halkına, dünya proletaryasına ve bütün dünyanın devrimci halklarına sağladığı kazançlar ölümsüzdür . 
Başkan Mao'nun büyük bayrağını yükseltmeli ve kararlılıkla savunmalıyız. Bu hazineyi nesilden nesile devretmeliyiz. Bu, tüm Partimizin, tüm Ordumuzun ve ülkemizin bütün milliyetlerden halk kitlelerinin kutsal bir ödevidir; birlikte mücadelemizin ve devrimin sürdürülmesinin siyasi temelidir ; ülkemizde sosyalizm davasının ve dünya proletar - yasının devrim davasının zaferle ilerlemesinin güvencesidir." 


ll. Çizgi mücadelesinin sonuçlarını o toparlayan Başkan Hua şunu tespit etti; "Başkanımız Mao bilgeliği ve büyüklüğüyle temayüz etmişti. "Dörtlü Çete'nin Parti düşmanı faaliyetlerini o çoktandır göeleştirdi, sört bir şekilde uyardı. Bizzat kendisi Partimizi onlara karşı tekrar tekrar mücadeleye sevketti. Başkan Mao'nun bir dizi önemli ve bilge kararı, sonradan 'Dörtlü Çete! sorununu çözebilmemiz için bir temel oluşturdu. Partimizin Il. Çizg. 
mücadelesinde kazandığı bu büyük zaferi büyük ön - 


” a” e - Geri d -a 


“ÇİN KOMÜN 
11. KONGRI 


_ dan tanıyabilir, kadroları ve kitle 


Resimde Başkan Hua Guo-feng, Yeh 


der Başkan Mao'ya, Mao Zedung Düşüncesine Başkan Mao'nun devrimci çizgisine, büyük Partimize, büyük Ordumuza ve büyük halkımıza borçluyuz." 


Başkan Hua raporunda Başkan Mao'nun proletarya diktatörlüğü altında devrimin sürdürülmesi üzerine büyük teorisini esaslı bir şekilde açıkladı. Baş kan Hua şöyle dedi:" Başkan Mao Marks'ın. ve Le- nin'in düşüncelerini devraldı, savundu ve geliştirdi. 
Böylece proletarya diktatörlüğü altında devrimin sürdürülmesi üzerine büyük ve mükemmel teoriyi yarattı. Bu büyük teori, proleter devriminin zafer kazandığı bir ülkede proletarya diktatörlüğünün nasıl sağlamlaştırılacağı, kapitalizme geri dönüşün nasıl önleneceği ve sosyalizmin nasıl inşa edileceği konusunda esas yolu gösterdi. Bu,proleter devrimi ve proletarya diktatörlüğü teorisine (o Başkan Mao'nun Marksizmin gelişme tarihinde son derece önemli bir yer alan en büyük katkısıdır.” 

Başkan Hua şunları söyledi: "Partimizin Il. Çizgi mücadelesi ideolojik ve teorik açıdan şu sorun etrafında dönüyordu; Proletarya diktatörlüğü altında devrimin sürdürülmesi teorisinde sebat etmek veya onu tahrif etmek. Bu sorun bu çizgi mücadelesinin belirleyici bir niteliğiydi. 'Dörtlü Çete', Başkan Mao'nun büyük teorisini inkar etti, 'Dörtlü Çete', her konuda, Partinin sosyalizmin tüm bir tarihi dönemi için esas çizgisini ve Başkan Mao'nun kapitalist yolu izleyen iktidar sahipleri üzerine tüm görüşlerini tahrif etti. Onlar karşı devrimci o bir siyasi program tezgahladılar. Buna göre,eski kad - rolar 'burjuva demokratları'ydı. Bu ise ' kapitalist yolu izleyen iktidar sahipleri! demekti.'Dörtlü Çete! Partimizin ve Ordumuzun orta yerinde 'burjuvazinin oturduğu" iflirasıyla sosyalizm döneminde düşmanla aramızdaki ilişkileri tepetaklak etti. On - lar, hükümet ve Ordu içinde çok sayıda kadroyu devirmeyi, Partimizi ve Ordumuzu parçalamayı, proletarya diktatörlüğünü yıkmayı ve kapitalizmi geri getirmeyi denediler; " 

Başkan Hua, Mao Zedung Düşüncesi silahına sarılarak "Dörtlü Çete"'nin karşı devrimci siyasi prog ramını derinliğine eleştirdi. O şuna işaret etti; "Parti ve devlet içinde en yüksek iktidar Marksist - Leninist çizgide sebat eden bir önder kadronun elinde bulunduğu sürece, Parti içindeki kapitalist yolu izleyen iktidar sahipleri bir avuç olmaktan öte gidemezler. Onlar daima açığa çıkartılacak ve temizlenecektir. Onlar yeni bir burjuvazi oluşturamayacaklardır. Partimizin yaşlı kadrolarının ezici çoğunluğu proleter devrimcidirler, kesinlikle 'burjuva demokratları' değildirler. Başkan Mao, 'Üç Evet ve Üç Hayır' temelilkesini ortaya koydu. Bununla Parti içindeki kapitalist yolu izleyen iktidar sahiplerinin açık ve berrak bir şekilde tanınması için esaslı bir ölçüt verdi. Eğer bu ölçüte sarılırsak, Liu Şao-çi, Lin Biao ve'Dörtlü Çete' gibi kapitalist yolu izleyen iflah olmaz iktidar sahiplerini şaşmaleri sevkederek 


a e e 


ST PARTİSİ 
İLDİRİSİ 


-ying ve Deng Siao-ping görülüyor. 


nları esaslı bir şekilde tecrit edebilir ve toplu 'üçlerimizle bir vuruşta darmadağın edebiliriz." 
Başkan Hua şu tespiti yaptı:" Parti düşmanı 'Dört i Çete'nin ezilmesi Büyük Proleter Kültür Devriunin yeni ve muhteşem bir zaferidir." Başkan ua daha sonra Büyük Proleter Kültür Devriminin aferinin önemli kazançlarını ve tarihi önemini urguladı ve şöyle dedi :"Ülkemizin Büyük Proleter 


ültür Devrimi, proletarya diktatörlüğü tarihine üyük bir öncü hareket olarak geçecektir." Sonra öyle konuştu: "Şimdi 'Dörtlü Çete' devrildi. Bu 


urum, bizim Başkan Mao'nun emirlerine uyarak is ikrar ve birliği gerçekleştirmemizi ve ülkede büük bir düzen kurmamızı sağlayacaktır. !'Dörtlü Çe 2'nin ezilmesi ülkemizde ll yıldır devam eden 1. 

üyük Proleter Kültür Devriminin zaferle sona erıesinin belirleyici işareti olmuştur. Fakatbu asla ınıf mücadelesinin bittiği, proletarya diktatörlüğü Itında devrimin sürdürülmesinin sona erdiği deek değildir. Başkan Mao'nun öğretisine uyarak roletarya diktatörlüğü altında devrimin sürdürülesini sonuna kadar götürmeliyiz. " 

Başkan Hua raporunda bugünkü mükemmel dünya urumunu tahlil ederek şöyle dedi; "Devrimin etenlerinin sürekli olarak artmasının yanı sıra, saaşın etkenleri de önemli ölçüde artmaktadır. Sovetler Birliği ve ABD yeni bir dünya savaşının kayağını oluşturuyorlar, Sovyet sosyal-emperyaliz - ri bu ikisinden daha tehlikeli olanıdır. Bütün ülkeerin halkları uyanıklıklarını artırmalı, sımsıkı bir- 
2şmeli ve kararlılıkla mücadele etmelidirler." 

Başkan Hua şöyle dedi: "Başkan Mao'nun büyük ayrağını yükseltmeli, proleter enternasyonalizmi— e sarılmalı ve Başkan Mao'nun dış politikadaki dev .mci çizgisini uygulamaya devam etmeliyiz. Sosalist devletlerle, dünya proletaryasıyla, ezilen alklar ve boyunduruk altındaki uluslarla birliğimi-— i ve Üçüncü Dünyanın diğer ülkeleriyle dayanışmauzı güçlenditmeliyiz. Emperyalizmin ve sosyal - mperyalizmin saldırı, yıkıcılık, müdahale dene- m ve baskısına maruz kalan bütün ülkelerle bir- 
:şmeli, iki süper devlet Sovyetler Birliği ve ABD' in hegemonyacılığına karşı mümkün olanen geniş irleşik cepheyi oluşturmalıyız. Barış içinde bir aada yaşamanın beş ilkesi temelinde çeşitli ülkeərle ilişkiler kurmalı ve geliştirmeliyiz. Dünyaaki bütün gerçek Marksist-Leninist Parti ve örütlerle birliğimizi güçlendirmeli ve merkezinde ovyet dönek kliği bulunan modern Oorevizyonizme arşı mücadeleyi sonuna kadar yürütmeliyiz. " 


Başkan Hua, Başkan Mao'nun dünyanın üçe böinüşü üzerine teorisini derinlemesine açıkladı ve nu tespit etti: "Bu teori bugünkü uluslararası müıdelenin esas yönelimini berrak bir şekilde ortaya oydu, devrimin temel gücünün, baş düşmanlarının, ızanılabilecek ve birleşilebilecek ara güçlerinkim :r olduğunu apaçık gösterdi, Bu, dünyadaki < sınıf 1ücadelesinde dünya proletaryasına birleşilmesi 


karşı mücadele etmek için mümkün olan een geniş birleşik cepheyi oluşturmak imkanını veriyor. Bunlar, içinde bulunduğumuz zaman için dünya proletaryasının doğru stratejik ve taktik tespitidir, uluslararası mücadelede proletaryanın sınıf çizgisi — lir,» 

Başkan Hua şöyle dedi: "1. Büyük Proleter Kültür Devriminin zaferle sona ermesiyle birlikte , ülkemizde sosyalist devrim ve sosyalizmin inşası yeni bir gelişme aşamasına girmiştir. Durum mükem meldir. Kitleler ülkede büyük bir düzenliliğin hasretini duyuyorlar. 'Dörtlü Çete'nin açığa çıkartılması ve eleştirilmesi için yürüttüğümüz büyük sınıf mücadelesi, halk ekonomisinde ileri doğru yenibir atılıma yol açmıştır. Bilimsel-teknik alanda devrim, eğitim, edebiyat, sanat ve sağlık alanlarında devrim gelişmektedir." 

Başkan Hua şunu tespit etti :''Parti Merkez Komitesinin zincirin esas halkasını kavrayarak ülkede büyük bir düzenlilik sağlayalım, şeklinde ifade ettiği stratejik kararının özü şudur: Başkan Mao'nun büyük bayrağını yükseltmek ve savunmak, kitleleri en geniş bir şekilde seferber etmek,  birleşilmesi mümkün bütün güçlerle birleşmek, 'Dörtlü Çete ' nin açığa çıkartılması ve eleştirilmesi için verdigimiz büyük mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek, onların karşı devrimci revizyonist çizgisinin zararlı etkilerini tamamen yok etmek, Il. Çizgi mücadelesinde zaferin kazançlarını sağlamlaştırmak ve daha da geliştirmek, ülkemizde siyasetin, ekonomi nin, askerliğin, kültürün ve dış politikanın bütün alanlarında Başkan Mao'nun proleter devrimci çizgisini çok yanlı ve düzgün bir şekilde uygulamak." 

Başkan Hua, zincirin esas halkasını kavrayarak ülkede büyük bir düzenlilik sağlâmak için Partinin bugünkü ve ilerdeki esas görevlerini etraflı bir şekilde açıkladı. Bu görevler şunlardır: 


© "Dörtlü Çete"yi açığa çıkartmak ve eleştirmek için verdiğimiz büyük mücadeleyi sonuna kadar götürmeliyiz. 

© Partiyi ve çalışma tarzını düzeltme hareketini iyi uygulamalı, Parti inşasını güçlendirmeliyiz. 

© Partinin her seviyedeki yönetim o organlarını başarılı bir şekilde düzenlemeli ve inşa etmeliyiz. 

© Devrime sarılmalı, üretimi teşvik etmeli ve 
halk ekonomisini ilerletmeliyiz. 4 

© Kültür ve eğitim alanında devrimi iyi uygulamalı, sosyalist kültür ve eğitim işlerini güçlü bir şekilde geliştirmeliyiz. 

© Halkın devlet aygıtını güçlendirmeliyiz. 

© Demokrasiyi geliştirmeli vedemokratik merkeziyetçiliği güçlendirmeliyiz. 

© Çok yanlı ve temkinli bir şekilde oplanlamalı, her alanda düzenli çalışma yöntemini benimsemeli ve sosyalizmin inşası için bütün olumlu Oo etkenleri kullanmalıyız. 

Başkan Hua şöyle dedi :" Kitleleri topyekün seferber etmeye devam etmeli, 'Dörtlü Çete'nin karşı devrimci revizyonist çizgisinin aşırı sağcı tabiatını ve bunun çeşitli alanlardaki yansımalarını tamamen açığa çıkartmak ve eleştirmek için bir halk savaşı yürütmeliyiz. 'Dörtlü Çete'nin en yüksek Parti ve devlet iktidarını gaspetmek için “giriştiği komplolarla ilişkili insanların ve olguların araştırılması, 'Dörtlü Çete'yi açığa çıkarma ve eleştir- me kampanyasının önemli bir parçasıdır. Bu araştırma çalışmasını başarıyla yürütmek için en geniş kitleleri seferber etmeliyiz. Aynı zamanda, hareket ne kadar derinleşirse, Parti siyasetine de o derece iyi uymak gerekir. 'Dörtlü Çete'yi ve ağır suçlar işlediği halde hiç bir pişmanlık ve düzelme belirtisi göstermeyen bir avuç iflah olmaz taraftarını azami derecede tecrit etmek ve en güçlü dar - beyi indirmek için kadroların ve kitlelerin yüzde 95! 
inden fazlasıyla birleşmeliyiz. " 


, Başkan Hua. şunu ilan etti :"Merkez Komitesi, 5. 
Ulusal Halk Kongresini uygun bir zamanda topla- 
-mâya karar vermiştir, Aynı zamanda, Çin Halkı- 


Başkan Hua Guo-feng 


nın Siyasi Danışma Konferansının 5. Ülke Komitesi de toplanacaktır, Parti içindeki ve dışındaki bütün olumlu etkenleri harekete geçirmek, tüm Partinin, tüm Ordunun ve ülkenin bütün milliyetlerden halk kitlelerinin büyük birliğini güçlendirmek, proletarya diktatörlüğünü sağlamlaştırmak ve büyük sosyalist anavatanımızın inşası için birlikte mücadele etmek üzere ciddi bir çaba göstermeliyiz. 


Başkan Hua'nın dört saat süren siyasi raporunun okunması, sürekli olarak coşkun alkışlarla kėsildi. j 


13 Ağustos günü öğleden sonra saat 3.30'da Kongrenin ikinci oturumu başladı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi adına Başkan Yardımcısı Yeh Cien-yin coşkun alkışlar arasında Parti tüzüğünün değişmesi üzerine raporu okudu. 


Başkan Yardımcısı Yeh ilkönce şunu tespit etti; "Hua Guo-İeng yoldaş Başkan Mao'nun bizzat seçtiği halefidir. Başkan Hua'nın başında | Parti Merkez Komitesinin siyasi ve örgütsel çizgisinin tamamen doğru olduğunu pratik ispat etmiştir. 
Başkan Hua, Başkan Mao'nun iyi bir öğrencisi ve halefi, Partimizin ve halkımızın bilge önderi ve Or dumuzun bilge Başkumandanı diye anılmaya layıktır. Başkan Hua, ülkemizde Başkan Mao'nun başlattığı proletaryanın devrimci davasını kesintisiz bir şekilde ilerletecek, Partimizi, Ordumuzu veük 
kemizin bütün milliyetlerden halk kitlelerini 21 
yüzyıla zafer içinde sevkedecektir. " 


Başkan Yardımcısı Yeh şunları söyledi: 'Dörtlü Çete' Parti inşasını baltaladı ve Partimizi bir burjuva partisine dönüştürmek istedi. Biz, Başkan Mao! 
nun Parti inşası ile ilgili düşünceleri temelinde Il Çizgi mücadelesinin yeni tecrübelerini toparlamalı ve 10, Parti Kongresinde kâbul edilen Parti tüzüğü üzerinde birkaç gerekli değişiklik yapmalıyız. " 


Başkan Yardımcısı Yeh, Parti tüzüğü değişiklik tasarısı üzerine sekiz önemli noktayı açıkladı: Başkan Mao'nun büyük bayrağını yükseltmek ve savunmak üzerine; Partimizin tabiatı ve Partimizi yönlendiren ideoloji üzerine; Partimizin sosyalizmin tüm tarihi dönemi için temel programı ve esas görevleri üzerine; " Üç Evet ve Üç Hayır" temel ilkesi üzerine;Partinih demokratik merkeziyetçiliği ü zerine; Partinin kadro çizgisi üzerine; Partinin iyi geleneklerinin ve üstün çalışma tarzının korunması ve geliştirilmesi üzerine; Parti üyelerinden ve Partinin temel örgütlerinden istenen görevler üzerine, 


Başkan Yardımcısı Yeh şunu tespit etti; "Yen 


“Parti tüzüğü,. Partimizin davasının zaferle; ilerle - 


mesini sağlamak için tüm Partinin Marksizm - Leninizm-Mao Zedung Düşüncesinin büyük bayrağı nı daima yüksek tutması ve kararlılıkla savunması gerektiğini vurgulamaktadır. Değişiklik (o tasarısı, Partinin revizyonizme karşı mücadelede, dogma - tizm ve dardeneyciliğe karşı mücadelede, diyalektik ve tarihi materyalist dünya görüşünde ve idealist ve metafizik dünya görüşüne karşı mücadelede sebat etmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni Patti tüzüğün-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ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ 
11. KONGRE BİLDİRİSİ 


(baştarafı orta sayfada ) 


de 'Üç Evet ve Üç Hayır" temel ilkesine sarılma- nın önemi üzerinde duruluyor ve üç temel ilkeye aykırı olan akımlara karşı korkusuz bir devrimci ruhla mücadele etmenin gereği vurgulanıyor. Yeni Parti tüzüğü, demokratik merkeziyetçiliğin son derece büyük önemini belirtiyor ve demokrasinin tamamen geliştirilmesi gerektiğini, eleştirileri bastırmaya ve misilleme yapmaya kimsenin hakkı ol - madığını, bunu yapanların durumları araştırılarak cezalandırılacaklarını tespit ediyor. Tüzük, sadece demokrasinin değil, ondan da önemlisi, merkeziyetçiliğin zorunlu olduğunu ve Parti disiplininin güç lendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni Parti tüzüğü, demokratik merkeziyetçilik ve disiplin ilke - lerini savunmak için Disiplin Denetim Komisyonları kurulmasını öngörüyor. Yeni Parti tüzüğü ayrıca Başkan Mao'nun proletaryanın devrimci davasının halefleri için öne sürdüğü beş talebe uygun olarak milyonlarca ve milyonlarca halef yetiştirilmesini ve her seviyedeki yönetim organlarının yaşlı, orta yaş lı ve gençlerin üçlü bilemişi ilkesine göre oluştu - rulmasını öngörmektedir. Yeni Parti tüzüğü, kitle çizgisi ve gerçeği olgularda aramak geleneklerini korumak ve daha da geliştirmek gerektiğini vurguluyor ve Parti üyelerinin siyasi seviyelerini yüksek tutmak için, bütün yeni Parti üyelerinin ancak yeterli bir adaylık süresinden sonra düzenli Parti üyeliğine alınmalarını öngörüyor." 


Başkan Yardımcısı Yeh, Parti tüzüğünde değişiklik tasarısının Başkan Mao'nun büyük bayrağını yükselttiğini, tamamen onun Parti inşası üzerine öğretilerini canlandırdığını, proletarya diktatörlüğü altında devrimin sürdürülmesi teorisinin ve bununla ilgili çizginin tüzüğün ruhunu oluşturduğunu ve 'Dörtlü Çete'yi ezmedeki büyük zaferinkazançlarını yansıttığını belirtti. Başkan Yardımcısı Yeh şuna işaret etti : "Bu Kongrede kabul edilen veni Parti tüzüğü, Partimizin ideolojik ve örgütsel inşasını güçlendirmek için önemli bir silah olacaktır. Bütün kademelerdeki Parti örgütleri ve Komünist Partisinin her üyesi Parti tüzüğünü ciddi bir şekilde incelemeli, ona kesinlikle uymalı, kararlılıkla uygulamalı ve tüzüğe aykırı olan her söze, her eyleme karşı mücadele etmelidir, " 


Parti Kongresinde Başkan Hua'nın ve Başkan Yardımcısı Yeh'in raporları ve Parti tüzüğünde değişiklik tasarısı ciddi ve canlı bir şekilde tartışıldı. 
Delegeler sevinç ve güvenç doluydular ve bütün düşüncelerini açıksözlülükle dile getirdiler. Parti Kongresi, canlı ve hareketli bir hava içinde cere - yan etti, Partimizin iyi geleneğini ve çalışma tarzını geliştirdi ve Partimizin birliğini ve gelişmesini yansıttı. 


Tartışmalar sırasında delegeler büyük önderimiz ve öğretmenimiz Başkan Mao'nun büyük kazançlarını iftiharla andılar, "Dörtlü Çete''nin ezilmesinde tüm Partiyi yöneten, Pârtimizi ve devletimizi kurtaran bilge önder Başkan Hua'nın başarılarını övdüler. Parti Kongresinin Başkan Hua'nın siyasi raporu hakkındaki düşüncesi şuydu: Siyasi rapor, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi bayrağını yüksek tutuyor, Partinin ll. Çizgi mücadelesinin başlıca tecrübelerini bütün yönleriyle toparlıyordu. Başkan Mao'nun proletarya diktatörlüğü altında devrimin sürdürülmesi üzerine büyük teorisini iyice açıklıyor, dünyadaki ve ülkedeki durumu derinliğine tahlil ediyor, bugünkü ve önümüz— deki görevleri berrak bir şekilde ortaya koyuyordu. 
Siyasi rapor, Partimizin, Ordumuzün ve halkımı - zın sosyalist devrimde ve sosyalizmin inşasında kazanacağı yeni zaferlerin mücadele programıydı. 


Delegeler, "Dörtlü Çete''nin anti-komünist, halk düşmanı ve karşı devrimci suçlarını pratiğe bağlı olarak bütün alanlarda açığa çıkardılar ve öfkeyle eleştirdiler. Parti Kongresi, Partimizin Parti düş manı Vang-Çang-Ciang-Yao kliğini ezerek li. Çizgi mücadelesinde kazandığı büyük zaferi candan kutladı. Kongre, Hua Guo-feng yoldaşın başında bulunduğu Merkez Komitesinin "Dörtlü Çete"'yi Oo ezmek için aldığı bir dizi önlemi ve Parti 10, Merkez Komitesi 3, Genel Toplantısının Parti düşmanı Vang Hung-ven, Çang Çun-çiao, Ciang Çing ve Yao Venyuan'kliği hakkındaki kararını aynen onayladı."Dörtlü Çete"'nin açığa çıkartılması ve eleştirilmesi için 


SAYFA :8 


mücadelenin sonuna kadar götürülmesi gerektiğini a çıkladı. 


Delegeler, dünyadaki ve ülkedeki durum üzerine tartıştılar. Partinin İl, Çizgi mücadelesindeki büyük zaferinin ülkedeki mükemmel durumun esaslı bir işareti olduğunu saptadılar. "Sanayide Daçing' den öğren" ve "Tarımda Daçay'dan öğren" kitle hareketleri her zamankinden daha canlı bir gelişme gösteriyor. Her yerde/ileri şeylerle mukayesede , onlardan öğrenmede vd onlara yetişip geçmede devrimci ve sosyalist-yârışmalar düzenleniyor, ileri olan geri kalana yardım ediyor. Sanayi, tarım ve diğer alanlardan hep yeni yeni sevinçli haberle geliyor, peşpeşe rekorlar kırılıyor. Parti Kongresi, başında Başkan Hua'nın bulunduğu Merkez Komitesinin önderliğinde zaferden zafere koşacağına, devrime sarılıp üretimi, çalışmayı ve savaş tehlikesi- ne karşı hazırlıkları teşvik edeceğine, daha iyi eserler yaratacağına, "Dörtlü Çete"'nin engelleme ve baltalamalarının sebep olduğu zararların üstesin- den geleceğine ve ülkemizi modern ve güçlü bir sosyalist devlet hahine getirmek için daha büyük katkılarda bulunacağına dair güvence verdi. 


18 Ağustos günü öğleden sonra saat 3,00'te Parti Kongresi üçüncü defa toplandı. Geniş kapsamlı tartışmalar ve görüşmelerden sonra, delegeler gizli oyla Çin Komünist Partisinin 1l. Merkez Komitesini seçtiler. Siyasi Rapor üzerine karar, Çin Komünist Partisinin yeni tüzüğü ve Parti tüzüğünde de gişiklik üzerine rapor oybirliğiyle kabul edildi. Parti Kongresinin Yürütme Kurulu Başkanı Deng Siao- ping yoldaş, bilge önder Hua Guo-feng yoldaşın Merkez Komitesi üyeliğine seçildiğini bildirince, bütün salon coşkun alkışlarla uzun süre çınladı. o Merkez Komitesine 201 üye ve 132 aday üve seçildi. 


Başkan Yardımcısı Deng Siao-ping coşkun alkışlar arasında kapanış konuşmasını yaptı, Bu arada şunu tespit etti:"'Bu Parti Kongresi, Başkan Mao ' nun devrimci çizgisini doğru ve kapsamlı bir şekilde uygulayan, Partimizin iyi geleneklerini ve mükemmel çalışma tarzını yeniden canlandıran ve ülkemizde sosyalist devrimde ve sosyalizmin inşasında yeni bir aşamayı başlatan bir Kongre olarak Partimizin şanlı tarihine geçecektir." 


Başkan Yardımcısı Deng Siao-ping şunları söyledi :"'Partimizin'Başkan Mao'nun yarattığı iyi geleneklerini ve kitle çizgisi, gerçeği olgularda aramak, eleştiri ve özeleştiri, alçakgönüllülük ve dirayet, kibirlilikten ve tedbirsizlikten sakınma, sert mücadele şeklindeki çalışma tarzını ve demokratik merkeziyetçiliği yeniden canlandırmalı ve daha da geliştirmeliyiz. Tüm Partide, tüm Orduda ve bütün ülkede hem merkeziyetçiliğin hem demokrasinin , hem disiplinin hem özgürlüğün, hem irade birliği- nin hem de kişisel gönül rahatlığı ve canlılığın birleştiği bir siyasi durum yaratmalıyız.” 


Başkan Yardımcısı Deng şöyle devam etti:"Dört lü Çete' ezildiğinden bu yana bütün Parti ve bütün ülke yepyeni bir görünüm kazandı. Daha şimdiden önemli zaferler kazandık. Fakat çözmemiz gereken daha birçok sorun, yenmemiz gereken bir sürü güçlük var. Kelimenin en gerçek anlamıyla kitlelere güvenir ve onlara dayanırsak, zorlukları birbiri ardına yeneceğimizden, zafer üstüne zafer kazanacağımızdan tamamen eminiz. ” 


Başkan Yardımcısı Deng, tüm Partiyi, tüm Orduyu ve ülkenin bütün milliyetl&rden halk kitlelerini Başkan Mao'nun büyük bayrağını yükseltmeye ve savunmaya, Başkan Mao'nun vasiyetine sadık kal - maya, Hua Guo-feng yoldaşın başında bulunduğu Parti Merkez Komitesinin etrafında daha sıkı birsürdürülmesinde sebat etmeye, Parti içindeki ve dışındaki bütün olumlu etkenleri hem yurtiçinde, hem yurtdışında seferber etmeye, zincirin esas hal kasını kavrayarak ülkede büyük bir düzenlilik sağlamak şeklinde ifade ettiğimiz stratejik kararı gerçekleştirmek için kararlılıkla mücadele etmeye,pro letarya diktatörlüğünü sağlamlaştırmaya, daha bu yüzyıl içinde ülkemizi büyük, modern ve güçlü bir sosyalist devlet haline getirmeye ve insanlık için daha büyük katkılarda bulunmaya çağırdı. 

Çin Komünist Partisinin 1l. Kongresi: yüce "Enternasyonal" marşının sesleri arasında başarıyla sona erdi. 


(Pekin radyosundan /Sinhua Haber Ajansı) 


SINIF 


Üçlü oporlünist blok bir süredir proletarya hareketini "sınıf işbirliği yapmakla", "sınıf mücadelesini reddetmekle" Suçlamaktadır. 

Proletarya hareketine yöneltilen böyle suçlamalar yeni değildir. Böyle suçlamaları 1970'lerde Behice Boran! 
lar ve .Mihri Belli'ler kullanıyordu. 
1970'lere bir göz atarsak bu revizyonistlerin, Üçlü blokun o zamanki akıl hocaları olduğunu görürüz. 

1970'teki sınıf mücadelesi neydi? 
Aren-Boranlardan, Kıvılcımlı ve M. 
Belli! ye kadar uzanan revizyonistlere karşı, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi bayrağını yükseltmek ti, Milli Demokratik Devrimin özü olan toprak devrimini ve Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkını karar lı bir şekilde savunmaktı. Proleter devrimciler bütün bu. konulardarevizyonizme karşı mücadele ederken, Üçlü oportünistler o zaman neredeydi? 
Onlar bu sınıf mücadelesinde Mao Zedung Düşüncesinin saflarında değil ; Kruşçev revizyonistlerinin saflarında yer aldılar, Proleter devrimcilere "Pekin ağzıyla konuşmayın" diye saldırarak, M. Belli'nin borusunu öttürdüler. Jandarma ve komando birlikleri işçi sınıfının mücadelesini zor balıkla ezerken, ordunun tarafsız olduğu üzerine bildiriler çıkarttılar, Ha kim sınıfların ordusunun devrim yapacağını hayal ettiler. Milli meselede Türk şovenizminin kuyruğuna takıla — rak Kürt milletinin kendi kaderinita yin hakkına karşı çıktılar. Kıvılcımlı' nın “cici çocuklar" diye boncuk taktığı Üçlü blokun şimdiki şefleri, Mark sist ilkeleri kararlılıkla savunan proleter devrimcilere saldırdılar. O zaman da bu yaptıklarına "sınıf mücade lesi" adını veriyorlardı, Yani revizyonistlerin safında proletaryaya karşı mücadele, 

Halk, 12 Mart'tada sınıf mücadelesini kimin verdiğini gördü. Bireyci terörizmi, sağa sola bomba atmayı "sınıf mücadelesi" diye reklam edenlerin aşırı sağcı özü ortaya çıktı. 
Mao Zedung Düşüncesine ve proletarya hareketine en azgınca saldıranlar, Sıkıyönetim zindanlarındaki sınıf mücadelesinde en başta teslim oldular . 
Faşist diktatörlüğün zulmü karşısında başı dik kalan tek hareket proletarya hareketiydi. 

1974'lere gelelim. O zamanki sınıf mücadelesi neydi? 1974'lerin sınıf mü cadelesi, TSİP revizyonistlerinin kar şısına Mao Zedung bayrağıyla dikilmekti, Proleter devrimciler TSIP revizyonizmini yerden yere vururken, Üçlü oportünist şefler neredeydi ?Bun lâr o zaman da TSİP'in kapısını aşındırmakla meşguldü. TSİP'e katılıp, onu "işçi sınıfı partisi haline getirme- nin" faziletlerinden dem vuruyorlar - dı. Mahkemelerde yaptıkları savunmalarda Ova Baydar'ın revizyonist görüşlerini okuyorlardı. Şimdi "sınıf mücadelesi" şampiyonu pozlarında 
CHP'ye atıp tutan Üçlü blokun bir kisım şefleri o zaman "demokrasinin sınırlarını genişletecek" gerekçesiyle CHP'yi kayıtsız şartsız destekliyorlardı. Faşizme karşı mücadeleye atılan kitlelere "aman uslu durun , provokasyon olur" öğüdünü veriyorlardı, 

1974'lerin sınıf mücadelesi ,sosyak emperyalistlerin desteğindeki Kıbrıs işgaline karşı çıkmaktı. Proleter dev rimciler daha ilk günden Kıbrıs işgaline kararlılıkla karşı çıkarken bunlar şovenizme alkış tuttular. Üçlü oportünistler o zaman TSİP  revizyonistleriyle beraber fetih türküleri söy lerken acaba kimlerle "sınıf işbirliği" yapıyorlardı? Brejnev'le, 

1975'te proleter devrimciler dünyadaki ve Türkiye'deki değişen şart- 
'ara uygun yeni bir siyasi çizgi tespit ettiler. Iki süper devlete karşı milli 


. bağımsızlık ve savaşa hazırlık mer- 


kezi görevini ortaya koydular, Prole- | 


rn 


tarya hareketi kararlılıkla iki süper devlete karşı bağımsızlık bayraklarını yükseltti, Milli bağımsızlık bayrak ları İncirlik, Yalova ve'İzmir yürüyüşlerinde emekçilerin öllerinde dalgalandı. İşte en çetin sınıf mücadelesi buydu. Çünkü dünyanın en azgınem peryalisti ve en gaddar tekelci burjuvazisini, yani Yeni Çarları hedef alıyordu. ,Proleter devrimciler "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye" sloganını kararlılıkla savundular. Bugün Üçlü blokun şefleri dahi bu sloganı sahtekarca atmak zorunda kalıyorlarsa, bu, proleter devrimcilerin kararlı mücadelesinin sonucudur. Ama halk, Üçlü blokun bu slogana, ilk a - tıldığı sıralarda nasıl saldırdığını da unutmamıştır. *Ve şimdi gene aynı slo gana saldırmaya devam etmektedir - ler. Brejnev'e hizmet en başta bu slo gana ihanettir. 

Üçlü blokun sınıf mücadelesindeki geçmişi işte böyledir. "Geçmişimizi reddediyoruz. Kendimizi aştık" diye ortaya çıktıkları son iki yıldır ise, geçmişte yaptıklarının üstüne sadece tüy dikmişlerdir. Bunların her meseledeki tutumları proletaryanın sınıf çizgisine karşı olmaktır. MC'ye karşı genel grev mi önerildi? "Karşı devrimci taktik!" Kıbrıs sorununda Rusya'ya darbe indiren bir adım mı atılacak; "Amerikancı çözüm!" Hükümet sorunu mu var:"En iyisi MC 
Çünkü onun halka zulmü sınıf mücadelesini geliştirir!" Yunanistan'la savaş ihtimali mi belirdi:"O da devrimci bir durum yaratır, haydi savaşa!" 
Bu kadar kör ve halka zararlı bir siyasi çizginin | Mayıs'ta vardığı nokta ise faşist provokasyona alet olmak- 


SÖYLEYENE DEĞİL, 


BİRLİĞİ YAPAN 


ea e m a, a 


KİM? 


tır. Ama Üçlü blok hâlâ utanmadan proleter devrimcileri "sınıf işbirli - ği" ile "MİT'e ve Kontrgerilla'ya hizmet etmekle" (H. Yolu,s.30 sayfa 7 ) suçlayabilmektedir. Hemde bir yandan "1 Mayıs'ta faşizmin provokasyonunu göremedik" diye "özeleştiri " bildirileri çıkartırken. 

Görüldüğü gibi blokun "sınıf mücadelesi" daima Marksizm- Leninizm— 
Mao Zedung Düşüncesine ve proletarya hareketine yani halka karşı olmuştur. Üçlü oportünist şefler her dö - nemde kendilerini günün en azılı revizyonistlerinin kollarına atmışlardır. 
Dün B. Boran, M. Belli, Kıvılcımlı ve O. Baydarlardan ilhamalan blokun şefleri, bugünde İ.Bilen revizyonistlerinin saflarındadırlar. 


SÖYLETENE BAK? 


Brejnev'in sözleri: 

"Maocular, emperyalizmin en kar şı-devrimci çevreleri ile el sıkışmak ta faal hale gelmişlerdir... 

"Üçüncü Dünya'ya yaklaşımında ,önemli ölçüde 'sağ'a kayan Pekin,hâlâ bu hareketle 'bütün' olduğu spekü - lasyonunu yapabiliyor. Aynı zamanda, Pekin, Sovyetler Birliğine karşı olan savaşımında, karşı-devrimci çev relerle işbirliğinin yeni yollarını da aramaktadır." (Ürün, Ekim-1976,Say fa:70, K. Andreyev) 


"üç Dünya! kavramının yaratıcıları, 'üçüncü dünya'yı tamamen biçimsel bir yapı olarak görür, sınıf muhtevasına önem vermezler. O ülkelerin çeşitliliğini dikkate almaz — lar:Kapitalizmi bir sosyal sistem olarak reddeden ülkelerle, anti-em - peryalist politika güden burjuva devletlerini, hatta açık faşist rejimleri, 

-bir tutarlar, "( İlke, Şubat-1975, Sayfa:92-93 Konstantin ZARADOV) 


"Oportünist 'Üç Dünya Teorisi'ni kabul miz kendiliğindenci bir tarzda olmuştu. Bu 'teori' 


onun 


Üçlü blok'un sözleri: 

"3 Dünya Teorisi! savunucuları— nı devrim bayrağını yere bırakıp, bir süper devletle, emperyalistlerle, kompador burjuvazi ve diktatörlükler ve faşist rejimlerle sınıf işbirliğine götüren, bu 'tgori'nin sözünü ettiğimiz gerici özüdür." 
(H. Birliği'nin "Oportünist!3. Dünya Teorisini! Reddedelim! Yaşasın Mark sizm-Leninizm" başlıklı özel sayısı, 
23 Ağustos 1977) 


"13 Dünya Teorisi! ve onun hararetli savunucusu Aydınlık oportünistleri, !3. Dünya içine soktukları halk demokrasisi, sosyalizm rejimleriy - le, faşist ve gerici rejimler arasındaki derin nitelik farkını silmekte; ge rici, faşist işbirlikçi güçlerle, emperyalizm ve sosyal-emperyalizmin, destekçi güçleriyle, proletarya ve ezilen halkları aynı sınıfın farklı fikirlere sahip mensupları derecesine düşürmektedirler. (aynı yerde) 


edişi- zaman terketmedi.. 


toprakağası 


Tasfiyeci ideoloji A'ydınlık'ın 


üç beş zibidi üzerine 

9 Eylül'de AYDINLIK'ın düzenlediği Mao Zedung'u Anma Toplantısında Üçlü 
Oportünist Blok'tan üç beş kişi "Kahrolsun Deng Siao-ping" diye bağırdılar. Gün Zileli arkadaş bunlara şöyle cevap verdi: 

“Açık konuşun, açık! Eğer bir itirazınız varsa kalbinizden geçeni de söyleyih Söyleyin 'Kahrolsun Çin Komünist Partisi' diye! Ama buna çesaretiniz yok. 'Deng Siao-ping kahrolsun, Dörtlü Çete yaşasın', öyle mi?" 

Bunların "kahrolsun" diye bağırdıkları Deng Siao-ping kimdir? Deng Siao-ping yoldaş, Çin Komünist Partisinin 11. Kongresinde oybirliğiyle yeniden Merkez Komitesine seçilmiştir. Üçlü Oportünist Blokun Deng Siao-ping'e dil uzatması, aslında 800 milyon Çin halkının, 35 milyon Komünist Partisi üyesinin ve 1510 Kongre delegesinin devrim yapma iradesine karşı girişilmiş bir saldırıdır. Üçlü Oportünist - ler Deng Siao-ping'e "kahrolsun" diye bağırırken, doğrudan doğruya Çin Komünist Partisine ve 800 milyonluk Çin :halkına "kahrolsun" demektedirler. Bunun başka hiç'bir anlamı yoktur. 

İki ayağının üzerinde durmaktan aciz Üçlü Blok, Türkiye devrimine verdiği za rarlar yetmemiş gibi şimdi de ÇKP'ye musallat oluyor. Deng Siao-ping'e "kahrol:- sun", *Dörtlü Çete'ye "yaşasın" diyerek buradan ÇKP'yi yönetmeye kalkıyor. Onlar Çin Komünist Partisinin iradesine ve Mao Zedung'un yolundan ilerleyen önderliğine "kahrolsun" derken, aslında Brejnev'in hislerine tercüman olmaktadırlar. VeÇKP' yi Brejnev gibilerinin yönetmesini istediklerini ortaya koymaktadırlar. Nitekim sos yal-emperyalizmin beşinci kolu İ. Bilen kliği; revizyonist Kitle ve Kurtuluş dergile ri de Deng Siâo-ping'e aynı dille saldırmaktadır. 


Siz kime "kahrolsun" diyorsunuz ? Karşınızdakini dün Aktan İnce'nin grubunda. “ 


bugün H. Yolunda, yarın H. Birliğinde olan, gömlek değiştirir gibi tekke değiştiren sınıfından kopmuş bir aydın mı sandınız ? Deng Siao-ping yoldaş, 1920'lerden beri, elli yıldan fazla Çin Komünist Partisinin saflarında tutarlı ve kararlı bir devrimci mücadele veren ve bugün ÇKP içinde Başkan Hua Gua-feng ve Başkan Yardımcısı Yeh Cien-ying'den sonra üçüncü sırada yer alan seçkin bir komünisttir.İç savaşta ordular kurmuş, Uzun Yürüyüşe katılmış, Japon saldırganlarını ve Çan Kay-şek ge ricilerini bozguna uğratan Halk Kurtulüş Ordusunun en üst karargâhı olan Genel Cephe Komitesinin başkanlığını yapmıştır. Üçlü Oportünistler bugüne kadar Mao Zedung Düşüncesinden zerre kadar nasiplerini almamışken, Deng Siao-ping 50 yıldan beri iki çizgi arasındaki her mücadelede Mao Zedung'un yanında yer almıştır. 
1960'larda Çin Komünist Partisi Kruşçev revizyonizmine karşı ilk defa mücadele aç tığı zaman, o Moskova'da uluslararası proletaryanın kızıl bayrağını yükseltenÇKP heyetinin baskanıydı. Ona "kahrolsun" diyen Üçlü oportünist blok ise bugün h&la mo dern revizyonizmin çöplüğünden yemleniyor. Onlar ÇKP'ye düşmanlıklarını o bile Brejnev'den ödünç alıyorlar. 

Deng Siao-ping hiçbir zaman dörtlü çete ve üçlü oportünistler gibi ` bölücülük yapmadı, hile ve tertiplerle uğraşmadı. Kendini her zaman proletarya Partisinin iradesine tabi kıldı. O, ÇKP içindeki bütün çizgi mücadelelerinde doğru tutum aldı Ancak iki defa önemli hata yaptı. Mızrağın sivri ucunu Mao Zedung (Düşüncesine, Çin Komünist Partisine ve Çu En-lay'a yönelten Dörtlü Çete, onun bu hatalarını fır sat bilerek, aynı bugün Üçlü oportünist blokun yaptığı gibi "kahrolsun Deng Siao- ping” diye bağırdı, hile ve tertiplerle onu görevlerinden aldırdı. Fakat onu Parti üyeliğinden attırma çabalarına Mao Zedung şiddetle karşı çıktı. Deng Şiao-ping i kinci defa görevlerinden alındıktan sonra da yılmadı. Eleştirilere kulaklarını tıka - madı. Tersine yoldaşlarının yardımını kabul etti. Büyük bir alçakgönüllülük've sabırla öğrenmeye çalıştı, hatalarının kaynağını aradı. ÇKP Merkez Komitesine gön derdiği iki mektupla ciddi bir şekilde özeleştiri yaptı ve hatalarını yenmeyi başardı. Şfindi Çin devrimine ve dünya devrimine hizmet etmeye devam ediyor. _ Deng Siao-ping yoldaşın tutumu devrimin menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir komünistin tutumudur. 

Üçlü Blok'ta biraz devrimcilik olsaydı, Deng Siao-ping'ten örnek (alırlardı. 
Blok, her gün, her sayı "özeleştiri" yaptığı halde, bugüne kadar hiç bir hatasınıdü zeltmemiştir. Bunlarda eleştirilerden öğrenme ve hatalarını yenme azmi sıfırdır. 
Modern revizyonizmden esinlenen karşı-devrimci teorileri çöktükçe, elinden oyun - cakları alınmış çocuklar gibi hırçınlaşıp feryadı basıyorlar. Bölücülük, hizipcilik ve proletarya düşmanlığı tıpkı Dörtlü Çete gibi bunların da ruhuna işlemiştir. Sonları da aynı olacaktır. i 


ÜÇLÜ BLOK'UN SÜSLERİ DÖKÜLÜNCE... 


tür. Bu yüzden Üç Dünya Teorisi'nden devrimcileri 


nin ne vaazettiğini kapsamlı incelemek yerine kendimize göre yorumlamıştık. ... Bu nedenle '3 Düm- ya Teorisi' tahlillerimizde süs gibi duruyor, Aydınlık oportünistlerinin bizim hakkımızda '3 Dünya Teorisini savunur gözüktü, fakat tahlillerine temel almadı! biçimindeki sözleri bu nedenle doğru bir noktaya temas ediyordu." 

"Ancak AEP MK organı Zer-i Popilit'te yayınlanan 'Devrimin Teori ve Pratiği! adlı yazı bu konudaki çabalarımıza önemli ölçüde hız kattı. " (H. Birliği, sayı:l6) 

Nihayet H. Birliği baklayı ağzından çıkardı: "Bizi buralara kendiliğindencilik getirdi", "Üç Dünya Teorisini süs olarak kullanıyorduk" diyor. 

Üçlü oportünist blok başından beri yüzüne ` her türlü boyayı sürdü, ama revizyonist özünü hiç bir 


mM aram MAM ME e ge E 0 ARANMA 


darbeleriyle çökünce, tasfiyeci şefler çareyi İbra- ve halkı aldatmak için sözettiklerini itiraf etmek him Kaypakkaya'nın Genel Eleştirisini çöp sepetine (zorunda kalıyorlar. 

atmakta buldular. Proletarya hareketine yönelen . 5 
devrimcilerin önüne H. Birliği denilen oportünist "Sağcı rüzgarı cesaretle göğüslemekteň" sözbarikatla çıktılar. Bir müddet için Mao Zedung ediyorlar. Ama bu "cesaret",yani dünya marksist Düşüncesinden, Üç Dünya Teorisinden dem vurdu - (hareketine ve Mao Zedung Düşüncesine (o küfretme lar. "cesareti" bile kendilerine ait değildir. Nereden 


Şimdi de bunları tabandaki devrimcilerin zorlamasıyla kabul ettiklerini itiraf ediyorlar ve buna "kendiliğindencilik" adını takıyorlar. Oportünist şefler iki senede bir bütün ilkelerinden vazgeçebiliyorlar, ama ellerinden düşürmedikleri tek şey AYDINLIK düşmanlığıdır. Onların zaman zaman kılık değiştirmelerinin tek amacı proletarya hareketine zarar verebilecekleri bir noktada tutunmak 


“ olmuştur. Şimdi ise, Mao Zedung Düşüncesinin güç 


lü rüzgarı bunların yaldızlarını söküp götürmüş- 


PA a a a a NK Va A ŞE ng" z 


"cesaret" aldıklarını açıkça yazıyorlar. Bunlar bü- 


tün umutlarmı dünya Marksist-Leninist hareketi içinde yaratılacak çatlaklara bağlamışlardır. 

Evet, "kendiliğinden"! Üçlü oportünist blokun şefleri bugüne kadar her türlü gericiliğin rüzgarıyla bir kuru yaprak gibi sürüklendiler. 1970' lerde Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli ve Behice Boranla - rın revizyonist rüzgarıyla yelken açmışlardı. Şimdi ise en tehlikeli enkarşı-devrimci rüzgara kapılmış - lardır; Yeni Çarların sosyal-emperyalist rüzgarı. 


SAYFA : 9 


Deng Siao-pinge 
“kahrolsun» diye bağıran 
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ÇATIŞMASINI KÖRÜKLEYENLER 


YENİ ÇARLARA 
HİZMET EDİYOR 


Mısır ve Libya, geçen ayki sınır çatışmaları sırasında aldıkları esirleri birbirlerine geri verdiler. 
İki ülke arasındaki barış görüşmeleri ise, 27 Ağustos'ta sınırdaki Sallum kasabasında başladı. Mısır ile Libya arasında bu olumlu adımlar atılırken, Tür kiye'deki faşist ve gerici basın Mısır'a karşı saldı - rılarını sürdürüyor. Tercüman gazetesi, "gerici" dediği Mısır'a karşı "Libya devrimini" savunan bir yazı dizisini yayınlamaya koyuldu. Günaydın, Sedat!’ 

ın "ülkesini emperyalistlere sattığını ve Libya'ya tek rar saldıracağını" öne sürdü. 31 Ağustos tarihinde Alpaslan Türkeş, Türkiye'nin, Libya'nın yanında ol duğunu ifade eden bir mesaj yayınladı. 

Türkiye'nin Libya ile ilişkilerini geliştirmesi ük kemizin ulusal çıkarlarına uygundur. Ancak dikkati çeken nokta, MC faşistlerinin Libya ile Mısır arasın 


TAYLAND HALKI 
SİLAHLI 
MÜCADELEYİ 

12 YILDIR 


SRTA 
SÜRDÜRÜYOR 


da düşmanlık körüklemeleridir. Demirel-Türkeş'lerin bundan amacı, Libya'nın, MC'nin Kıbrıs politika sını desteklemeye devam etmesini sağlamaktır. MC! 
nin Kıbrıs'ta sürdürdüğü fetihçi siyaset nasıl sosyal -emperyalistlerin işine yarıyorsa, Libya-Mısır arasında düşmanlık körüklemesi de aynı şekilde Yeni Çarların ökmeğine yağ sürüyor. İlginç olan. nokta devrimin azılı düşmanları olan Günaydın ve Tercü - man gibi gazetelerin, aynı sosyal-emperyalistlerin yaptığı gibi Üçüncü Dünya ülkelerini "İlerici" ve "ge rici" diye ikiye bölmeleridir. Bunlar tıpkı revizyo - nistler gibi, Enver Sedat'ı "emperyalist uşağı" ola - rak gösterirken, Libya'daki rejimi "devrimci" ilân ediyorlar. Türkiye halkının menfaatı, bütün Üçüncü Dünya ülkelerinin olduğu gibi, Libya ve Mısır'ın da birleşmesinden ve onlarla dostluktan yanadır. 


Tayland'da silahlı 

mücadelenin ateşi yediden yetmişe bütün halk; 
sarıyor 


12 yıl önce, 7 Ağustos'ta Tayland'ın Kuzey doğusundaki Pu - 
Pah dağlarında başlayan silahlı mücadelenin ateşi, bugün ülkenin. 
i çeşitli bölgelerini sarmış bulunmaktadır. Tayland Halkının Sesi Radyosu, 6 Ağustos tarihinde 

bir mesaj yayınlamış ve halka yaptığı çağrıda "7 Ağustos ruhunu gerçekleştirelim ve daha büyük zaferler kazanmak için ileri atılalım" demiştir, Radyonun bildirisinde şöyle denmektedir:''geçen 2 yıl içinde elde ettiğimiz za 


gine karşı güçlü bir darbedir. " Radyonun bildirdiğine göre, 
Tayland Komünist Parti yönetiminde "daha güçlü ve büyüyen bir Halk Kurtuluş Ordusu bulun - maktadır. İçte ve dışta Milli Demokratik Birleşik Cephe genişlemiştir. Büyük Tayland Komünist Partisinin doğru yönetimi, düşmanın yenilgiye uğratılması ve nihai zarer için bir garantidir, " 
Halk Kurtuluş ‘Ordusunun gelişmesi ve kazandığı zaferler bütün ülke halkını cesaretlendirmek 


a 


Be gr e o e —ş——ş 


ferler, Tayland Komünist Partisinin, şehirleri köylerden kuşat— mak, sonunda ele geçirmek ve iktidarı silah gücüyle almak siyasetinin tamamen doğru olduğunu ispatlamıştır. Bu yol, Tayland'daki gerici, faşist ve vatan haini kliğe, Amerikan emperya - lizmine ve Sovyet revizyonistkli- 


Yeni çıktı 


40 yıl 
Türkiye proletaryasına ve 
TKP'ye önderlik eden, 
7 yıl süreyle de 
Komünist 
Enternasyonal 
Yürütme 
Komitesinde 
pissy görev alan 3 
ŞEFİK HÜSNÜ” nün birçok sorunu ele alan 
25 konuşma ve 


yazısı. 
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te ve devrimci savaş genişlemek tedir, Sadece 7 Ağustos 1976! dan 
1977 Temmuzu sonuna kadar,Halk 
Kurtuluş Ordusu 636 
1326 düşman askerini 
1619'unu yaralamış ve 165'ini esir almıştır. Ayrıca sayısız silah ve cephane ele geçirilmiştir. 

Öte yandan düşman kuvvetleri 


KISA DÜNYA HABERLERİ 


MZ gi KUVEYT'te çıkan Niyaz gazetesi, şunları yazı- 


“ bet halindedir. 
““leri arasına bölücülük tohumları serpiyor, çeşitli ül 


Tayland Komünist Partisine: ve savaşçılarına karşı saldırmaya devam etmektedir. Tayland gericileri Malezya gericileriyle bir likte düzenledikleri saldırılardan bir sonuç alamamışlar ve Halk 
Kurtuluş Ordusu, düşmanın kar - şı hücumlarını yer değiştirerek boşa çıkarmayı başarmıştır. 


eylemde öldürmüş 


yor: "Moskova'nın Etyopya ile Somali arasındaki çatışmaların durdurulması yolunda çağrı yaptığı şu sı rada soruyoruz: Bu çatışmaları esas Sovyetler Birliği'nin körüklediğini bilmeyen var mıdır ?" 


VENEZÜELLA'da İntimas Monticias gazetesi, Sov- 


yetler Birliği'nin Afrika'daki yayılmacı ve hegemon yacı emellerini mahkum etmekte ve Üçüncü Dünya - mn bugün hegemonyacılığa karşı duran başlıca güç olduğunu belirtmektedir. Gazete şunları söylüyor: 

"Halen süper devletler Afrika'da şiddetli bir reka - Sovyetler Birliği bazı Afrika ülke 


kelerde kabileler arası çatışmaları kışkırtıyor. Sö - mürgeciliğe karşı mücadele veren örgütler arasında anlaşmazlıkları körüklüyor. Afrika ülkelerine kiralık komando birliklerini gönderiyor. Amacı, parçalanan bölgeleri kendi kontrolü altına almaktır." Gazete daha sonra Üçüncü Dünya ülkelerinin hızla uyan makta olduklarını ve hegemonyacılığa karşı direndik lerini vurgulamaktadır. 


İZMİR'İN 
KURTULUŞ 
GÜNÜNDE 
HALK 

İKİ SÜPER 
DEVLETİ 
PROTESTO ETTİ 


İZMİR MUHABİRİMİZ BİLDİRİYOR 


İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül, yıllardır halkın anti-emperyalist duygularla meydanları doldurduğu bir gün olmuştur. Faşiştler daima halkın bu coşkusunu kendi şoven emellerine alet 


"etmeye çalışmışlardır. İlk defa geçen 


yıl proleter-devrimciler törene katılarak meydanı faşistlere terketmemişler ve devrimci sloganlarıyla, pankartla - rıyla halkın bağımsızlık ve demokrasi taleplerini dile getirmişlerdi, 

Bu yıl devrimci derneklerin törene katılma istekleri "dernekler katılamaz" gerekçesiyle reddedildi. Ancak devrimciler törene katıldılar, pankartlarını açarak devrimci sloganlarla yürüdüler . 
Bir süre sonra bir subayın emriyle arkamızdaki polis kordonuna ilaveten önümüze de polisler yerleştirildi. Daha son 


ra polis, devrimcileri yürüyüş kolu dr 


şına çıkartarak pankartlara el koydu. Bu arada 8 arkadaşımız gözaltına alındı. 

Halk bu saldırıyı "Katil İktidar", "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye " sloganlarıyla protesto etti. Bu arada İGD'li revizyonistler törene serbestçe katıldılar. Devrimcilerin önüne dikilen "dernekler katılamaz" engeli, revizyonistlerin karşısına çıkartılmamıştı. İşte kurtuluştan 55 yıl sonra,9 Eylül böy le "Kutlanıyor";Rus uşakları revizyonist sloganları serbestçe bağırırken 


Köylüler Kampanyamıza büyük destek sağlıyor, 


"Köylerden ve İncirliova'nın içinden topladığımız imzaları gönderiyoruz. Daha önce topladığımız 50 
imza, bir-iki revizyonist tarafından yırtılmış. Yırtanlar bunu açıkca ya- 


pamıyor. Bu işi sinsi sinsi yapıyorlar. Fakat şu anda dernekten tecrit olmuş durumdalar. 

"Kampanyaya köylerden imza göndermeye devam edeceğiz. Köyler 


de halk kampanyaya büyük Oo destek sağlamaktadır. Halkımız sosyal-em peryalistlerin zulmüne boyun eğmeyecektir. Bunu her fırsatta gösteriyor." 

İncirliova Halk Evi'den Devrimciler 


Yukarıkuyumcular köyünden 44 yurttaş: 


“Bizler aşağıda imzaları bulunan köy halkı olarak MC'nin Rusya ile imzalama yı düşündüğü "Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasına" Hayır diyoruz. Rusya bu anlaşma ile Türkiye'yi hegemonyası altına almak amacını güdüyor. Rusya Türkiye' nin madenlerine ve can damarlarına el atmak istiyor." 


yurdun bağımsızlığını isteyen devrimcilere zorbalık uygulanıyor, 

Polisin bütün engellemesine rağmen devrimciler tekrar yürüyüşe katıldılar. 
Tören boyunca "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye", "Bağımsızlık ,Toprak, Özgürlük", "İşgale Nihayet Kıbrıs'a Hürriyet", "Katil İktidar", "Rusya İle İşbirliğine Hayır", "Türkiye- Yunanistan Dost Olsun, Amerika Rusya Kahrolsun" sloganlarını attılar, Halk bu 


sloganlara coşkun bir şekilde katılırken, 


H. Yolu oportünistleri de devrimcilere "Kahrolsun Menşevikler" diye bağırıyorlardı. Onlar böylece halkın bağım - sızlık mücadelesine düşman olduklarını bir kere daha gösterdiler. 

Törenin sona erdiği Cumhuriyet meşdanında halk, MC iktidarını ve onun valisini protesto etti, Şaşkına dönen vali, halkın coşkusu karşısında çaresizlik i - çinde yerine oturdu. Tören o süresince halk, faşistleri yuhaladı. Gözaltına alınan 8 arkadaşımız daha sonra serbest bırakıldı. 


İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASINA HAYIR 


Demirel'in 


Çağlayangil Bulgaristan'la yeni bir anlaşma imzaladı 


elektrik meselesini 


Bundan bir süre önce Demirel "Biray içinde enerji meselesini halledeceğiz" demişti. Demirel bu sözlerle Rusya'dan alacağı elektriğe bel bağladığını açığa vuruyordu. Nitekim geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Çağlayangil Bulgaristan'a bir gezi yaptı. Çağlayangil dönüşünde "Bulgaristan'dan elektrik enerjisi alınması konusundaki pürüzlerin giderildiğini" söyledi. 

Diplomatik dilde, hele Çağlayangiltin dilinde "pürüzlerin giderilmesi"'nin , Bulgar ve Rus Çarlarının şantajına boyun eğmek anlamına geldiğini anlamak hiç te zor değildir. Sosyal-emperyalist - lerin elektriği, Türkiye üzerinde bir baskı ve şan taj aracı olarak kullandıkları bilinmektedir. Seçimler sırasında Bulgar revizyonistlerinin Türkiye'yi "elektriği kesmekle" tehdit ettiği (o herkesin hatırındadır. Şimdi ise Bulgaristan Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır enerji buhranından yararlanarak, bu anlaşmayla elektrik şalterlerimize bir kere daha elini uzatıyor. Çağlayangil'in söylediğine göre revizyonistler birinci nakil hattıyla yetinmemişler, şimdi ikinci bir hat daha çekiyorlar, 

Bulgar revizyonistlerinin efendisi olan Yeni Çarların bu anlaşmayla Türkiye üzerindeki baskı ve şantajlarını daha da arttıracakları şüphe götürmez. Çünkü Bulgaristan elektriğini Rusya' dan almaktadır. Bize elektrik satarken yaptığı iş de, Moskova'nın komisyonculuğudur. 

Revizyonistler Çağlayangil daha Bulgaristan ' dayken Türkiye'den bazı imtiyazlar talep etmeye başlamışlardır. Bunun bir örneği Bulgar TIRkamyonlarının Türkiye'ye olan borçlarının kaldırılmasını istemeleridir. Bilindiği gibi Bulgaristan'ın Türkiye'ye TIR taşımacılığından yüz milyonlarca lira borcu vardır. Bulgaristan öteden beri bu borçları kaldırması için Türkiye'ye baskı yapmakta - dır. Şimdi Çağlayangil enerji anlaşması imzala - 


nasıl halledeceği anlaşıldı 


nırken,TIR borçlarınında ele alındığını ifade etmiştir. 

Bulgaristan ve Rusya'yla yapılan enerji anlaşmalarının bedelinin sadece TIR borçları olmadığı besbellidir, Yeni Çarlar Çağlayangil'in kendileriyle imzaladığı her anlaşmadan sonra, "Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının" zorunlu hale geldiğini ilan etmişlerdir. MHP'li Bakanların Doğu Avrupa ülkeleriyle yaptıkları görüşmeler ve * Bulgaristan! 
la imzalanan enerji anlaşması, sosyal-emperya - listlerin dayattıkları bu kölelik zincirine doğru atılmış yeni bir adım olmaktadır. 

İşte bu şartlarda Brejnev revizyonistlerinin ve Bulgaristan'daki uşaklurının Demirel- Türkeşlere övgüler düzmesi boşuna değildir. Daha geçen hafta Bulgaristan Başbakanı Todorov, MHP'li Agâh Oktay Güner'in Bulgaristan'a gezisi sırasında , "MC hükümetinin gayretlerine hayranlık duyduklarını" söylemiştir. Revizyonistlerle imzalanan ye ni anlaşmalar, MC hükümetinin-bağımsızlığımızın azılı düşmanı olduğunu bir daha göstermektedir, 


Sürmene'nin Konuklu köyünden 22 
a e sn bonusu koyünden 22 
yurttaş; 


“Rusya ile imzalanan her türlü işbirliği anlaşması halkımıza zulümden başka bir şey getirmez Rus ya'ya karşı mücadele veren 40 mil yonluk iki milliyetten Türkiye hak kının bir parçası olduğumuzu bildiririz." 


İMZA KAMPANYASINI BÜTÜN YURDA YAYALIM 


(MARDİN j 


Yeşilli köyünden M. Masum Noyan, 
Musa Bayhoca, M. Atabakış,ve Zey. 
nel Abidin Aydıner: 

"Biz Mardin'e bağlı Yeşilli köyünden proleter devrimciler olarak Halkın Sesi'nin başlattığı ve tüm yurda yayılması için uğraştığı kampanyaya katılıyor ve 'Yeni Çar larla İşbirliği Anlaşmasına Hayır ' 


Bu hafta kampanyamıza 397 yurttaş katıldı, Elimize geçen imzaların 


illere göre dağılımı şöyle: 


Trabzon; içinden ve köylerden 66, Aydın: Hacıali obası köyünden 27, İncirliova'dan 22, Osmanbükü köyünden 9, Acarlar köyünden 2, Kardeş köyünden |, Tokat; Kızılköy'den 43, Zile'nin Tencecik köyünden 15, Adiyoruz. Gün geçtikçe çürüyen Tür kiye hakim sınıflarının o zihniyeti şimdi de bizi Yeni Çarların kucagına atmaktadır. Bu durum karşısında el çırpanların kendilerine devrimci demelerine aldanmaya - lım. Onlar Marksizm-Leninizm - 
Mao Zedung Düşüncesinden sapmş, modern revizyonizm batağına saplanmışlardır. " 


Ümraniye'nin Dudullu devrimciler: 


semtinden 


"Amerikan ve Sovyet sosyalemperyalistleriyle yapılan ve yapılacak olan işbirliği anlaşmala - rından "kalkınma" beklemek mantıksızlık olur, Bu anlaşmalar sadece emperyalistlerin işine yarar, Türkiye'yi dışa bağımlı kılar." 


dana; Tekel fabrikasından 30 işçi, Ceyhan'dan 17, Kahramanmaraş : Yukarı Kuyumcular köyünden 44, Elazığ'dan 41, Denizli; Çal'dan 33, Bolu; Düzce'den 27, Ankara: Nallıhan'dan 16 Liseli genç ve Mardin'den 4. 


Bugüne kadar elimize geçen 78.918 imzanın illere göre 


şöyledir; 
ADEN erme ee ee e O 572 
ORDU eme s E 548 
BURSA a a esi e 534 
TOKAL e e eee 435 
KAYSERİ eee SENE, 430 
ISPARTA ke si 413 
AMASYA sy sese e EEN 407 
KOCAELI esse EE .392 
BALIKESIR mea eee) 346 
FRANSA ...... Rere EZ 343 


ZONGULDAK ........ 4. vss 336 


dağılımı 
ESKİŞEHİR ..... De oy gbi 325 
EL sek ion Bİ 
BURDUR ETİ e Zİ 241 
ADIYAMAN eee see a 29 
A le ea MR. GEY AE 233 
SAMSUN....... Sayan zen ee 
MİLİM Ea alama Rİ sa le 225 
Kİ Ve gen ME Sİ SİNİRE e 206 


ÇEŞİTLİ ŞEHİRLER ..<...... 3. 591 


POPLAM ee eksiğin sre ei şe Gila 78. 918 
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İZMİR 
İnciraltı Yurdunun kapatılmasına karşı direniş yapan öğrenciler Mao 


Zedung'u andılar. Direniş yerinde- 


ki Anma toplantısına 100'den. fazla devrimci katıldı, Toplantı yeri Mao Zedung'un çeşitli resimleri, bir 


devrimcinin yaptığı Mao Zedung'un yağlı boya portresi ve "Yaşasın Marksizm-Leninizm-Mao Zedung 
Düşüncesi" yazılı bir pankartla süslenmişti. Ortada büyük bir ateş yakılmıştı. Toplantı Mao Zedung'un anısına yapılan 3 dakikalık saygı du. 
ruşuyla başladı, Daha sonra bir devrimci Mao Zedung'un hayatını ve mücadelesini anlatan bir konuşma yaptı. Arkasından devrimci koro marşlar söyledi. Toplantı Enternasyonal marşının söylenmesi ve devrim andıyla son buldu. 


ANKARA 
Ankara Seyranbağları'nda 10 Ey- 


rerken dışardan gelen Üçlü Oportü- 


nist bloka mensup bir grup, karışıklık çıkarmaya çalıştı. Onlar her zamanki bozguncu tavırlarıyla mahalle halkının nefretini topladılar. 


Çi 


KAHRAMANMARAŞ 


Pazarcık'ın bir köyünde, o 50'yi aşkın köylü Mao Zedung için bir anma toplantısı düzenledi. Toplantıda 


lül günü yapılan Mao Zedung'u anma toplantısına 150 kişi katıldı. Bir devrimci Mao'nun fikirlerini anlattı. 
Dana Sonra iki devrimcı mao Zedung için yazdıkları şiirlerini oku - dular. Bir başka arkadaş Üç Dünya Teorisini anlattı. Toplantı sona e- 


Japonya'da çeşitli kentlerden gelenlerin de katılmasıyla Tokyo'da bir miting düzenlendi. Bir konuşmacı, uluslararası komünist harekete önemli katkılarda bu lunan Başkan Mao'yu övmüş ve şunları söylemiştir'Biz, Başkan Mao'nun Üç Dünya hakkında öne sürdüğü büyük teoriyi öğrenmeli, revizyonistleri daha da açığa çıka - rıp eleştirmek için mücadele etmeliyiz. " 


Filipinler'de, Filipinler-Çin Dostluk Derneği tarafından düzenlenen törende konuşan dernek başkani Ma renzoko, Başkan Mao'nun proleter enternasyonalist tu - tumunu dile getirmiştir. 


Nepal Katmandu'da, Nepal-Çin Dostluk Derneği ta rafından düzenlenen mitingde, konuşmacılar Başkan Mâo'nun ölümsüz eserlerini anlatmışlardır. 


Hindistan'da da Hindistan-Çin Dostluk kuruluşları ülkenin çeşitli yerlerinde mitingler ve toplantılar düzenlemişlerdir. Yeni Delhi'de yapılan toplantıda konuşan Hindistan Halk Partisi Parlamento Grubu Sekreteri Ramdan şunları söylemiştir:"'Mao Zedung fevkalade bü. 


Aynı gün Ankara Nallıhan ilçesi- nin 'arıyar köyü yakınlarında da bir anm. toplantısı düzenlendi. Toplantı Ma Zedung'un anısına saygı duruşuyla başladı. 
ciler Mao Zedung'un hayatını ve 
Üç Dünya Teorisini anlattılar. 


LKELERDE MAO ZEDUNG'U ANMA TOPLANTILARI 


Mao Zedung'un mücadelesi ve Üç 
Dünya Teorisi anlatıldı. Bugün iki çizgi arasındaki mücadelenin Mao 
Zedung Düşüncesi ve Kruşçev- Brej nev revizyonizmi arasında sürdüğü ve bu mücadelenin Üç Dünya Teorisinde düğümlendiği belirtildi. 


yapılan 
Devrim- 


yük bir insandır, nerdir." 
Bengaldeş Marksist-Leninist Komünist Partisi 9 
Eylül günü bir anma toplantısı düzenlemiştir. Konuşmacılar, Mao Zedung'un emperyalizme, sömürgeciliğe ve hegemonyacılığa karşı mücadelesi üzerinde durmuşlardır. 
z I ndra'da ingiltere- Çin Dostluk Derneği ve Çinli göçmenler nenler tarafından düzenlenen anma toplantısında konuşan ünlü İngiliz yazarı Dany Feliks Grin, "Mao Zedung'un öğretileri bütün insanlığın tarihini değiştirdi. " demiştir. 


ezilen halklara yol gösteren bir fe- 


İtalya'da Marksist-Leninistler, 9 Eylül günü Floransa'da büyük bir toplantı düzenlemişlerdir.Toplantıda söz alan konuşmacılar, Başkan Mao'nun özellikle proletarya diktatörlüğü altında devrimin sürdürülmesi ve Üç Dünya hakkındaki teorileri üzerinde durmuşlardır. 


Roma'da da İtalyan-Çin Dostluk Derneği tarafından büyük bir miting düzenlenmiştir. 


MAO ZEDUNG TÜRKİYE'DE VE- 
DÜNYADA ANILD 


ADANA 

Adana'da devrimci işçi ve öğrenciler Mao Zedung'u andılar. Bir devrimci Mao'nun fikirlerini ve lÜç Dünya Teörisini anlatan bir ko - nuşma yaptı, Başka bir devrimci de Üç Dünya Teorisine karşı çıkılarak Marksist olunamayacağını belirtti ve Türkiye proletarya hareketinin Mao Zedung Düşüncesine sarr larak verdiği mücadeleleri anlattı Ayrıca Mustafa Suphi ve Şefik Hüsnü'lerin TKP'siyle bugünkü İ. Bilen kliğinin hiç bir ilgisi olmadığını belirtti. 


ALMANYA 


Mao Zedung Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapılan bir toplantıyla anıldı. Türkiyeli devrimcilerin düzenlediği toplantıya Marksist-Leninist Yunanistan Komünist Partisi (MLYKP) ve Almanya Komünist Partisi (KPD) Düsseldorf temsilcileriyle katıldılar. MLYKP toplantıya gönderdiği mesajda Mao Zedungt un zamanımızın en büyük Marksisti olduğunu belirtiyor ve Üç Dünya Teorisini savunuyordu. 

Almanya Komünist Partisi (KPD) 
de toplantıya gönderdiği mesajda 
Mao Zedung'un fikirlerinin dünya halklarına ışık tuttuğunu belirtti, 

Daha sonra Yıldız dergisi adına bir arkadaş Mao Zedung Düşüncesini anlatan bir konuşma yaptı. Toplantı Türkiye, Yunanistan ve Almanya proleter devrimcileri arasındaki proleter enternasyonali zmi- ne dayanan bağlılığın ve birlikte mücadele azminin yeni bir göstergesi oldu. 


İSVİÇRE 


Türkiyeli devrimciler U Eylül günü İsviçre'nin Zürih < şehrinde 
Mao Zedung'u andılar, Anma toplantısına katılan devrimciler Üç 
Dünya Teorisinin, dünya halklarına yol gösterdiğini anlattılar. Son olarak söz alan bir işçi, İsviçre ' de çalışan Türkiyeli işçilerin mesèlelerini ortaya koydu. İsviçre'nin çeşitli şehirlerinden gelen devrimcilerin katıldığı toplantıda Halkın Sesi'ne bağış olarak 340 frank toplandı. 
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ALMANYA KOMÜNİST PARTİSİ'NİN 


2.KONGRESİNİ KUTLAMA TOPLANTISI 


Almanya Komünist Partisi'nin(KPD) Zinci Kongresinin ardından Offenbach'da düzenlediği büyük top lantı başarıyla yapıldı. 

Toplantı öncesi Offenbach'ın merkezinden toplantı yerine kadar bir yürüyüş düzenlenmişti, Almanya'hın çeşitli yerlerinden beş bini aşkın devrim ci toplantıya akın ediyordu. Türkiyeli proleter devrimcilerin de katıldığı yürüyüş coşkun bir hava içinde yapıldı. 

Toplantıya Merkez Komitesinden Werner Heuler yoldaşın yaptığı açış konuşması ile başladı, Heuler yoldaş salonda hazır bulunanları çağımızın en büyük Marksist-Leninisti Mao Zedung'un ve devrim şehitlerinin anısı önünde saygı duruşuna çağırdı. Daha sonra Spartaküs Birliği'nden bu yana 50 yıldır Almanya Komünist Partisi'nin üyesi olan yaşlı bir komünist özel olarak selamlandı. 

Heuler yoldaş daha sonra Christian Semler baş kanlığındaki Merkez Komitesini tanıttı, Salonda bulunan bütün devrimciler Semler yoldaşı ve Merkez Komitesinin üyelerini dakikalarca ayakta alkışladı - lar. 


Daha sonra sahneye çıkan Münih Ho Şi Minh korosu, devrimci marşlar söyledi. 

Koronun ardından toplantıya katılan ve mesaj gönderen Marksist-Leninist partiler ve örgütler 


halka tanıtıldı, Bu partiler ve kuruluşlar şunlardı: "Fransa Marksist-Leninist Komünist Partisi, Belçika Marksist-Leninist Komünist Partisi, Türkiye İhtilalei İşçi Köylü Partisi, İsviçre Komünist Partisi(ML), Portekiz Komünist Partisi(M1), İsveç Komünist Partisi, Bengaldeş Marksist-Leninist Komünist Partisi, Zimbabve Afrika Ulusal Birliği (ZA-NU), Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Yunanistan'daki EKKE örgütü, Hollanda Komünist Eylem BirliğiML, İngiltere Devrimci Komünist Birliği, Aydınlık Dergisi, Gabon Öğrenci Birliği, Zimbabve Milli Öğ - renci Birliği, İranlı Öğrenciler Konfederasyonu (CİS), Arap Öğrenci Birliği (Dortmund). 

Daha sonra AYDINLIK temsilcisi kürsüye gelerek Parti Başkanı Semler yoldaşa bir buket çiçek verdi, Salona hakim olan enternasyonalist dayanışma ruhu, daha da yükseldi. Semler yoldaş AYDIN-LIK temsilcisini hararetle kucakladı ve çiçeği aldı. 

Christian Semler yoldaş coşkun alkışlar arasında kürsüye geldi. Semler yoldaş, 2'nci Kongre- nin iki süper devlete ve modern revizyonizme ağır bir darbe indirdiğini, KPD'nin 1975 yılında başlattığı düzeltme hareketinin başarı ile sonuçlandığını , Partinin sağlam bir ideolojik, siyasi ve örgütselçiz giye sahip olduğunu, 2'nci Kongre ile KPD'nin Mark sizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi temeline o-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Aydınlık temsilcisi Christian Semler yoldaşı 

kutlarken. 2s turduğunu belirtti. Konugmasma devam eden Semler yoldaş, Doğu Almanya'da Komünist bir örgütün bulunmadığını, fakat KPD'nin Doğu Almanya'da de komünizm bayrağını yükselteceğini söyledi. e Daha sonra Semler yoldaş dünya devriminin bir tahlilini yaparak, Üç Dünya Teorisinin dünya devriminin dostlarını düşmanlarını ortaya koyduğunu, bunun Mao Zedung tarafından dünya halklarına bırakılanen büyük miras olduğunu belirtti, 

Semler yoldaş konuşmasının sonunda KPD'nin emperyalizmin, sosyal-emperyalizmin ve burjuva - zinin her türlü baskı ve engellemelerine karşı mücadeleden bir adım bile gerilemeyeceğine Merkez Komitesi adına söz verdi. 

Toplantı hep birlikte söylenen Oo Enternasyonal marşı ile son buldu. Toplantının sonunda AYDIN-LIK temsilcisi, Christian Semler yoldaşa Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu Mustafa Suphi' nin yağlıboya bir tablosunu armağan etti, 


